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SUNUŞ 


Merhaba seugili çocuklar; 

okumayı ilk öğrendiğinie zamanki o büyük heyecanı düşünün. kainatın en büyük kitabını okumaya başlarken de 
aynı heyecanı hissederiz, değil mi? acaba neler söylüyor 
Rabbimiz bize burada, derie. neler anlatıyor bice? Nelere 
karşı uyarıyor, nelerden sığınmamız gerekiyor, diye 
düşünürüz. Bir güzellikle karşılaştığımıeda seuincimizin 
nasıl kat kat büyüyeceğini, Rabbimicin bizim için hangi 
gücellikleri yaratıp biee sevinç hissini verdiğini hatırlarte. Bacen de ücülür, dertleniriz. zorluklarla karşılaşırte. peki o zaman Rabbimiz ne yapmamızı Lausiye eder, 
bunları nereden öğreniriz? o sıkıntılardan, zorluklardan 
nasıl kurtulacağımızı anlatmaz mı Kur'an'ınımıe? elbette 
ki Kur'an'da bunlar da anlatılır. Bir minik karıncadan geeegenlere kadar her şeyin anlatıldığı Kur'an, bize kainatı 
ue insan oluşumuzu anlatır. 

işte eliniedeki bu kilap, kutsal kitabımle Kur'an'da bicim 
için yaratılan şeylerin ipuçlarını taşıyor. Her satırını, her 
ayetini, her suresini büyük bir heyecanla ue merakla 
okuyacağımıe Kilabimleda bizim için neler uar, onlar 
anlatılıyor. 

mayl hederleyen bu kitap sieler için yazıldı. 

Keyifli okumalar diliyoruz... 
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Dünya üzerindeki bütün kitapları düşünüyorum. İçinde türlü türlü bilgiler var. 
Kimisi eğlendiriyor seni, güldürüyor, kimisi meraklandırıyor. Bazısı tarih, bilim, 
ll üzerine, bazısı bir ders kitabı, çoğu zaman bir hikayesi oluyor kitapların. 
kumaktan keyif aldığımız bir sürü hikayeyle dolu kitaplar. Hepsini bir çırpıda 
okumak geliyor içimden. Hepsini okuyup. dünya kadar bilgiye sahip olmak istiyorum. Fer şeyi öğrenmeyi, merak ettiğim şeylerin açığa çıkmasını bekliyorum. 
Bunun için dünya üzerindeki tüm kitapları okumam mı gerekir, diye düşünüp 
bunları yazarken papağanım rahat durmuyor. Bir şeyler mırıldanıyor. Çoğu 
zaman onu anlamıyorum. JAma durmadan konuşuyor. vü de onunla konuşuyorum. Beni anlamadığını bildiğim halde konuşuyorum. Ona anlatıyorum okuduğum 
kitaplarda neler olduğunu. 


Bu kadar kitap var yeryüzünde ama ben yine de hepsinden daha büyük, daha 


özel bir kitap olmalı diyorum. Papağanım da kafasını sallıyor. 


gonra bizim en kutsal, en büyük, en önemli kitabımızın yanı başına uçuyor. 











O kitap; Kur'an-ı Kerim. Diğer tüm işlerden vakit ayırıp okumak zor geliyor. JAma 

olmasaydı, yaratıcımızı nasıl tanırdık? Onun evreni ve bütün varlıkları, insanoğlunu 

nasıl ve neden yarattığını nasıl bilirdik? Allah'ın bize verdiği nimetlerin, güzelliklerin Parkına nasıl varırdık? Bizden neler istediğini, nelere karşı bizi uyardığını, dünya 
denilen bu gezegende nelerle karşılasacağımızı nasıl öğrenirdik? 


İşte bu yüzden başladım bu kitabı yazmaya. Sana kainatın en büyük kitabını 


tanıtmak için... 


Benimle birlikte sen de bu devasa kitabın içine girmek ister misin? Arada papağanımın bıcır bıcır seslerini duyabilirsin. Bir de süper gözlüklerime ihtiyacım var. Her seyi 
onlarla daha yakın gördüğümü düşünüyorum. 


O halde her şeyin başladığı yere gidelim. 
Yaşadığımız ülkeden çok uzaklara, Arap Yarımadası'na gidiyoruz. Mekke şehrindeki 


Nur Dağı'na tırmanıyoruz. Burada bir mağaraya yaklaşıyoruz. Hira Mağarası... 
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Tanışalım, İsminiz? 


Alak kelimesi, Alaka'nın çoğulu. Alaka ise “embriyo” demek. Haydi 
bakalım fen bilgisi derslerinin bir faydasını görmek gerek. Embriyo 
nedir düşün. Embriyo, anne karnındaki bebeğin ilk hali. 


Kelime olarak “asılıp tutunan” demek. 


Alak kelimesini surenin ikinci ayetinde görebilirsin. İlk ayette görmedin diye hemen telaşa kapılma diye söylüyorum. Nerede bu 
kelime, yanlış sureye mi bakıyorum der, başka sureye geçersin 
sonra. Bazen sureye adını veren kelime, surenin sonlarında bile 
olabilir. Her zaman ilk ayette olacak diye bir kural yok. 


Alak Suresi “İkra Suresi” olarak da biliniyor. Bazen de “İkra bismi 
Rabbike” adıyla da anılabiliyor. 


İkra, “oku” demek. Kainatın en büyük kitabının ilk emrinden dolayı 
bu adı almış. İlk emir nedir, diye düşünüyorsan surenin içinde saklı hazine için diğer bölümü beklemelisin. 


Alak Suresi, Kur'an'dan ilk inen ayetleri içeren suredir. 


Kur'an'daki diziliş sırasına göre ise 96. sırada yer alır. Alak Suresi'nden sonra kaç sure daha var bil bakalım? 


Burada kafan biraz karışabilir. Hem ilk inen sure, hem de neden ta 
96. sırada, diyebilirsin. Dedin mi? 


Kur'an-ı Kerim'deki sureler, iniş sıralarına göre dizili değil. Mushaftaki sıra ile Peygamberimize geliş sırası farklı olabiliyor. Peygamberimiz, Cebrail (a.s.) ile gelen ayetleri sırayla yazdırıyormuş. 
Vefatından hemen önce tüm ayetleri sıraya koymuş, Cebrail (a.s.) 
ile birlikte. Böylece Kur'an'ın ilk inen ayetlerini içeren Alak Suresi, 
bu son düzenlemeye göre 96. sıraya gelivermiş. 


Alak Suresi 19 ayettir. Ama ayetler o kadar kısa ki hemencecik 
ezberlenebiliyor. 


Gelmişken”; 
Allah'ın Peygamberlerine 

gönderdiği, 
haberlere, 
bilgilere 
vahiy denir. 


| 
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“Hazır 


































Gelmişken”; 
Allah'ın emir 
ve yasaklarının, uyarılarının yer aldığı, 
peygamberler 
aracılığı ile 
insanlara gönderdiği Kitaplara Kutsal 
Kitap denir. 
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Meğer Neler Olmuş? 


Kitabımız Kur'an, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e ilk defa Hira 
Mağarası'nda inmeye başladı. Kitabımızın ayetleri ile ilgili inmek” 
fiili kullanılır. Bu seni şaşırtmasın. Vahiy meleği Cebrail (a.s.) Allah'ın 
emirlerini Peygamberimize getirir. Peygamberimiz bu ayetleri hemencecik ezberler. Sonra da arkadaşlarına yazdırır. Böylece 23 yıl 
sonra kocaman bir kitap haline gelir bu ayetler. Her yıl Ramazan 
ayında Cebrail (a.s.) o zamana kadar gelen ayetleri kontrol eder. 
Bu şekilde Kur'an-ı Kerim korunmuş olarak günümüze dek gelmiştir. Peki bu serüven ne zaman başladı? Şimdi düşün, biz iki binli yıllardayız. Ama bundan yüzyıllar öncesini hayal et. Tam 610 yılında, 
(1610 değil, sadece 610) hem de güzel bir Ramazan gecesinde, 
Peygamberimiz Hira Mağarası'nda ibadet ediyormuş. Bu hikayeyi 
anlattığım kişilerin 9023'ü şu soruyu sordu: 


- Ozamanlar Hz. Muhammed Peygamber miydi? 


Belki sen de o 923 içindesin. Değilsen bile ben yine de cevap 
vereyim; 


O zamanlar henüz Peygamber değilmiş. Tam o gece bu önemli 
vazife verilmiş. Yani 610 yılının Ramazan ayının 27. Gecesi. 


Bu gecenin ne özelliği var, diye soran çok insan oldu. Hikayeyi anlatırken tüm gerçekleriyle aktarmayı severim. Bu yüzden bunu da 
söyleyeceğim sana. Ramazan ayının 27. Gecesi Kadir Gecesi'dir. 
Bu geceyle ilgili özel bir sure de var Kur'an'da. Ama onu anlatmanın henüz zamanı gelmedi. Senden biraz daha beklemeni istemek zorundayım. Merak etme, zamanı geldiğinde hangi sureden 
bahsettiğimi şıp diye anlayacaksın. Anlamazsan söz, ben yine de 
ipucu verir, söylerim sana. 


Nerede kalmıştık? Evet, Peygamberimize verilen görevden bahsediyorduk. 


Bütün insanlığa önder olma görevi... Hira Mağarası'nda kendisine 
Cebrail a.s. görünmüş. Ve kainatın en büyük kitabının ilk ayetlerini 
okumuş. 


“Oku” demiş. Peygamberimiz şaşırmış doğal olarak. Cebrail (a.s.) 
emri üç defa tekrarlamış. Sonra Alak Suresi'nin ilk beş ayetini okumuş Peygamberimize. 


Bu ilk beş ayet, işte yeryüzündeki tüm kitaplardan daha değerli o 
büyük kitabın ilk satırları olmuş. Sonra gelmiş bu büyük kitabın 96. 
Suresi'nde yerini bulmuş. Bu beş ayetin devamı başka bir hikaye- 
nin konusu. Ondan da bahsetmemi ister misin? 


Peygamberimizin, Peygamberliğine karşı çıkan Ebu Cehil, ona engel olmak için elinden geleni yaparmış. Bir gün yine tuzak kurmuş 
Peygamberimize. Peygamberimiz, Kabe'de namaza durduğunda 


arkasından ona yaklaşacakmış. O secdeye eğildiğinde üzerine atlayacak ve onu boğmaya çalışacakmış. 


Hikayeyi burada bitirelim. 


Tamam tamam, şaka yaptım. Devam ediyorum tabii ki. Burada biter mi hiç! 


Peygamberimiz namaz kılmak üzere Kabe'ye gelmiş. Namaza durmuş. Ebu Cehil arkadaşlarına, bakın şimdi ne yapacağım, der gibi 
işaretler yapıyormuş. Arkadaşları da gerçekten dediğini yapabilecek mi acaba, diye merak içindelermiş. 


Derken, Ebu Cehil beti benzi atmış şekilde geri dönmüş. Yapamamış. Çünkü Peygamberimizin arkasına yaklaştığında onu çevreleyen melekleri görmüş ve korkmuş. Herkese rezil olması bir yana, 
korkudan ne yapacağını bilememiş. 


Allah, Alak Suresi'nin diğer yarısında bu olaydan bahseder. Dünyanın en doğru sözlü, en güvenilir, en mükemmel insanını namazdan uzaklaştırmaya çalışan kişinin bu komik ve acıklı durumunu 
anlatır. 






“Hazır Aklıma 
Gelmişken”; 
“Mushaf” 
İslâm'ın 
mukaddes 
kitabı Kuran-ı 
Kerim'in 
isimlerinden 
biridir. İki 
kapak arasında toplanan 
sayfalardan 
oluşan Kitap 


| demektir. 


> > 
- > e a ve e e e a a e a e e e 
e a e a a 0 a a a m a a a a a e | 





















“Hazır Aklıma 
Gelmişken”; 
Kuran-ı 
Kerim'de 6236 
ayet vardır. 
Kur'an'daki 
her cümleye 
“ayet denir. 
Hepsi farklı 
uzunluklarda 


olabilir. | 
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Gizli Saklı Hazine! 
Sandık İçindeki Ne? 


İşte geldik hazine kısmına. Bu surede Allah insanı yarattığını, ona 
bilmediklerini öğrettiğini söylüyor. 

Hz. Muhammed'e, ilk inen ayetleri içerdiğini biliyoruz. Burada Yaradan Rabbimizin adıyla okumamız emrediliyor. Peygamberimize ve 
tüm ümmete söyleniyor aslında bu cümleler. Yaşadığımız dünyayı, 
kendimizi, çevremizi tanımamız gerekiyor. Hepsinden öte Rabbimizi tanımamız gerektiği söyleniyor. 


Sonrasında ise Allah, insanların mal sebebiyle böbürlenmemesi 
gerektiğini söylüyor. Gerçekten de bazı kişiler servetleriyle övünüyorlar. Sanki o malları onlara Allah vermemiş gibi. Bütün her 
şey Allah'tan geliyorsa neden bununla övünüyorlar ki? Alak Suresi tam da bunu anlatıyor işte. Bir de insanları namazdan alı koymanın ne kadar kötü olduğunu söylüyor. Bunu zaten Ebu Cehil'in 
yaptıklarından biliyoruz. 


Süper Gözlüğümün 
Ardından Gördüklerim 


Düşündüm taşındım, süper gözlüklerimi taktım, ayete bir daha baktım. 
Oku emri ile başlayıp namaz konusuyla biten bir sure, Alak Suresi. 


Demek okumakla, ilimle, ibadet arasında güzel bir bağ var dedim. 
Insan öğrendikçe ibadet ediyor, ibadetten zevk alıyor, diye düşündüm. 


Sonra gözlüklerimi çıkarttım. Gözlerimi ovuşturdum tekrar taktım. 






Alak Suresi'nin son ayetinde Allah'a secde edenlerin Allah'a yakın oldukları söyleniyordu. Kafamı eğdim, secdeye yöneldim. Ama 
gözlüklerimi çıkartmayı unutmuşum, tak diye yere çarptı gözlüklerim. Burnum acıdı biraz. Ama merak etme şimdi iyiyim. Kafama 
dank eden gerçeklerden sonra burnumun acısı o kadar şiddetli 
gelmiyor. 





l ; 
| “Hazır Aklıma! 
İ OoGelmişken”; 
| Kur'an-ı Kerim, 
| 114 sure- 
| © den oluşur. 




















Eminim bu sureyi yakından okuduğunda sen de benim gibi çok 
beğeneceksin. Kainatın en büyük kitabının ilk ayetleri karşısında, 
Hira'da Cebrail (a.s.)'ı gören Peygamberimizin şaşkınlığını sen de 
hissedeceksin. Birden karşısına çıkan vahiy meleğinin kendisine 
“Oku” diye seslenmesi karşısında koşarak eve giden Peygamberimizi yakından tanımak isteyeceksin. Bu kitap daha ne hazineler 
saklıyor. Devam etmek ister misin? 


Sureler, ayet 

lerden oluşur 
ve besmele ile 
başlar. Biri hariç. Onu ilerleyen sayfalarda 
bulacaksın. 








Tanışalım, İsminiz? 


Duha, “kuşluk vakti” demek. Kuşlara özel bir vakit değil, yanlış anlama. Kuşluk vakti yani sabah güneşin yükseldiği ilk vakitlerden 
bahsediyorum. Bu kuşluk vaktiyle ilgili yaptığım anketlerin çoğun- 
da gördüm ki herkes senin gibi düşünüyor. Kuşluk vaktinin kuşlarla 
olan tek ilgisi sabah kuşların da uyanmaya başlamasından ibarettir. 


Duha kelimesi, surenin ilk ayetinde kendini gösteriyor. Bu nedenle bu sureye “Ve'd-duha” da deniyor. 


Bu arada bu surenin günün hangi vaktinden bahsettiğini yakından 
görmek istiyorsan, güneşin doğuşunu seyretmen gerekir. Bunun 
için de güzel uykundan biraz feragat edeceksin artık. Şöyle yayla 
gibi bir yerdeysen, biraz erken kalkıp güneşin doğuşunu izler sonra da kuşluk vaktine şahit olabilirsin. İçinde kuşların ötmeye başladığı, bir yandan midenin kazındığı, diğer yandan doğanın seni 
kendine çektiği vakit, kuşluk vaktidir işte. 


Peygamberimiz Mekke'de iken inen surelerden biri olan Duha Suresi, inanamayacaksın ama sadece 11 ayet. Kur'an-ı Kerim'in en 
kısa suresi gibi gelebilir sana, ama değil. Emin ol daha kısaları da 
var. 


11 ayete bir dünya dolusu bilgi sığmış. İnanmazsan hazine dolu 
sandık bölümüne bak. Hem bir dakika, neden inanmayacakmışsın 
canım. O kadar araştırma yapıp bir şeyler anlatıyoruz burada sana. 


Duha Suresi'nin, Kur'an'ın kaçıncı suresi olduğunu sorduğumda 
aldığım cevapların 9040” doğruydu. Şaşırdım doğrusu. İnsanlar 
Duha Suresi'ni okuyor ve tanıyor demek ki, dedim. Sana şöyle 
diyeyim, Duha Suresi, Alak Suresi'nden 3 sure önce geliyor. Yani 
kaçıncı sure oluyor? 93. sure elbette. 


Duha Suresi, Peygamberimize iniş sırasına göre ise 11. Sure oluyor. İlk inen ayetleri içeren Alak Suresi ile arasında sadece 10 sure 
var. 10 sure sonra Duha Suresi'ndeki ayetleri getirmiş Cebrail 
(a.s.) Peygamberimize. 











| 
İ “Hazır Aklıma 
| (o Gelmişken”; 
| Kur'anı 
| Kerim, 
| Allah'ın 
| insanlara 
doğru yolu 
:ı bulmaları için 
| gönderdiği en 
son kitaptır. 
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Meğer Neler Olmuş? 


Peygamberimiz Hz. Muhammed'e ilk vahyin gelişini anlatmıştık. 
Hatırlayamadığı için kafasını ellerinin arasına alıp sallanıp duranlar, 
hiç endişe etmesin. Kitabın önceki bölümlerinde o yazılar hala duruyor. Silinmediler. Önceki sayfalara dönüp bakabilirler. Kafanızı 
duvarlara vurup beyin hücreciklerinizi öldürmeyin, rica ederim. 





Peki sen hatırlıyor musun, mavi gömlekli arkadaşım? 


Hira Mağarası'nda Peygamberimize ilk vahiy geldikten bir süre 
sonra Cebrail (a.s.) ortalıkta görünmedi. Ara ara ayetler geliyordu. Sonra, bir ara Ebu Leheb'in karısı ortaya bir dedikodu attı. Bu 
arada merak edip tırnaklarını yiyenler için Ebu Lehep konusu daha 
sonra detaylı olarak anlatılacak başka bir surede. Tırnaklarınızı rahat bırakın. 


Dedikodu şuydu; güya Rabbimiz Peygamberimizi bırakmış. 


“Hazır Aklıma 
Gelmişken”; İ 
Kur'an'dan ilk 
inen ayetler : | 
ALAK | 
SURESİ: : 
1-5. ayetler | 


Bunu duyunca neler hissetmiş olabilir Peygamberimiz, tahmin 
edebiliyor musun? Peygamberimiz Allah'ın kendisini hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağını biliyordu ama yine de insanların bu türlü 
konuşmaları onu çok üzmüştü. Bu yüzden Duha Suresi indirildi. 
— Bir gün Cebrail (a.s.) geldi ve “X2bbin seni bırakmadı, sana kızma- 

a dı, "dedi. (Duha Suresi 3. ayet) İşte bunu duyunca Peygamberimiz 
öyle sevindi ki... 


l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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Surede başka neler var, diye merak edenler için bir sonraki bölümde onları bekliyor olacağım. 


Gizli Saklı Hazine! 
Sandık İçindeki Ne? 


İşte geldim, buradayım. Suredeki hazineleri çıkartmaya devam edelim. Haritamız elimizde, bakalım neler varmış. 


“Rabbin seni bırakmadı ve sana kızmadı. ” (Duha Suresi 3. ayet) 
ayetinden sonra Allah, Peygamberimizi yetim bulup barındırdığından bahsediyor. (Duha Suresi 6. ayet) Gerçekten Peygamberimiz 
daha doğmadan babasını, 6 yaşında annesini ve 8 yaşındayken 
de onu koruyup kollayan dedesini kaybetmişti. En sevdiği amcası 
Ebu Talip, ona kendi oğlu gibi bakmış ve bir aile eksikliğini hissetmemesi için her şeyi yapmıştı. Tabii ki bütün bunlar Allah'ın güzel planlarının bir parçasıydı. Yetim halinde Peygamberimizi Allah 
koruyup gözetmişti. Onu koruması için önce dedesini, sonra da 
amcasını göndermişti. 


Surede Peygamberimize verilecek bir hediyeden bahsediliyor. Bu 
hediye ne olabilir, biraz düşün istersen. 


Peygamberimizin dünyada en çok istediği şey neydi? Her şeyden 
çok istediği, her namazda onun için dua ettiği, ağladığı şey neydi? 


Biziz tabii ki. Sensin, benim, bütün insanlar. Peygamberimiz, ümmetinin cenneti hak edebilmesi için yalvarırdı devamlı. Allah da 
bu surede bir müjde verdi. “#2bb/h sana verecek, sen de hoşnut 
olacaksın, ” (Duha Suresi 5. ayet) dedi. Bundan güzel müjde mi 
olur. Bugün bizim bayramımız olsun. Bu müjdeyi duyan herkes 
birbirine ulaştırsın. Peygamberimiz ahirette bizim için şefaat edecek. Yani bizim cennete girmemiz için aracı olacak. 







“Hazır Aklıma 
Gelmişken”; 
Kur'an'dan 

son inen 

ayet: MAİDE 
SURESİ 3. ayettir. Du ayette 
dinin tamamlandığından 
bahsedilir. 


LL. 
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Süper Gözlüğümün Ardından 


Hayatta çok şeyler gelebilir başıma. Ama ne gelirse gelsin Allah'ın 
devamlı yanımda olduğunu, beni korumak için birilerini göndereceğini biliyorum. Süper gözlüğüm bu surede başka güzelliklerin 
de olduğunu söylüyor. 





Bir yetimin başını okşamak, bir fakire yardım etmek insanı yüceltir, 
büyütür bunu da gördüm. 


y / Duha Suresi'nde yetimi ezme, yoksulu azarlama (Duha Suresi, 
9-10. ayetler) diyordu. Hangi yüce gönüllü insan yetimi ezebilir, 
| “Hazır Aklıma bir yoksulu azarlayabilir? Gönlü geniş, ruhu güzel bir insan güçsü- 
| Gelmişken”; zün yanında olur, onu kollar, gözetir. Ben de gönlü geniş kişiler- 
i Kitabımız den olma yolunda hızla ilerlemeliyim, dedim. 


Kur'an'da Karıncalar anlamına gelen bir Bizim için ağlayıp yakaran, bizim için dua eden bir Peygamberimiz 
dure vardır: var. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun? Bizim de ona ya- 
“Mami Supe kışır şekilde hareket etmemiz gerekir demek. O bizi o kadar seviyor ki, daha bizi görmeden, tanımadan seviyor. Daha biz dünyaya 
gelmeden bizim için dua ediyor. 


Tabii bu surede en önemlisi şunu fark ettim: 


si, Bu surede 
Allah'ın birliği 
anlatılır. Süper gözlüğüm ıslandı ben ağlarken. Şimdi onu bir güzel temizleyeyim. Bir sonraki bölümde kuru gözlüklerle karşında olabilirim 
böylece. 
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Tanışalım, İsminiz? vak 


İnşirah, açıp rahatlatmak anlamına gelir. Şöyle kapıyı pencereyi 
aç da rahatlayalım gibi değil aslında. Hani bazen kötü şeyler olur, 
canımız sıkılır, ev dar gelir, nereye gitsek bilemeyiz. O durumdan 
çıksak, kendimizi parklara, bahçelere atsak nasıl rahatlar kalbimiz, 
işte öyle bir genişleme, rahatlamadan bahsediyorum. Tüm sıkınular, dertler, endişeler yok olup gider. Kendimizi hafiflemiş hissederiz. İnşirah budur. 








“Hazır Aklım 
Gelmişken”; 
Kur'an'da bir 
tanesi hariç ! 
tüm sureler 
besmele ile 
başlar. Sadece 
Tevbe Suresi 
besmele ile 
aşlamaz. Ama 
eml Suresi'nin 
içinde ayet 
olarak besmele 
geçer. Böylece 
Kur'an'da sure 
sayısı kadar 
besmele vardır. 
Tam 114 tane. 


*“ » 


Surenin adı ilk ayette hemen karşımıza çıkar zaten. Köşe bucak 
aramana gerek yok. 


Aslında bu sure, ilk kelimeleriyle de anılır. “Elem neşrah leke” diye 
bilinir. Ama biz doğrusunu söyleyelim ve İnşirah Suresi diyelim. 


(ozi 


Sanırım böyle bir İnşirah'a en çok yazılı öncesi ihtiyacın olur. O 
halde yazılıya hazırlanırken tüm konular iç içe girmişse veya çalışmaya nereden başlayacağını bilmediğin için telaşa düşersen, 
hemen Kur'an'ın bu ferah suresini açıp okuyabilir ve kalbinin genişlediğini hissedebilirsin. İsmi bile insanı rahatlatmaya yeterli. Bir 
nefes verir gibi İnşirahhhh de, bak göreceksin nasıl rahatlıyorsun. 
Ee duyamıyorum seni. Söyledin mi? 


> 


Mekke'de inen surelerden biri olan İnşirah Suresi 8 ayet. Artık 
ayetin ne olduğunu biliyorsun. Kur'an'daki her bir cümle. Bu demek oluyor ki İnşirah Suresi 8 cümleden oluşuyor. Şimdi sen 8 
cümleyi ezberleyemeyeceğini mi söylüyorsun? Hayatta inanmam. 
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8 cümleden kolayı da var, 3 cümle olanlar. Dur, daha ona sıra 
gelmedi. O başka bir bölümde anlatılacak. 


İnşirah Suresi, Kur'an'da Duha Suresi'nden hemen sonraki sırada 
yer alıyor. 114 surelik Kitabımızın 94. suresidir kendisi. Sonlara 
doğru olan surelerden biri. Kitabımızın 30. cüzünde yer alıyor. 


İnşirah Suresi iniş sırasına göre 12. sure. Yani orada da Duha 
Suresi'nden hemen sonraymış görüyor musun? 














Meğer Neler Olmuş? 


Peygamberimiz 610 yılında Peygamberliğini ilan ettiğinde çoğu insan ona inanmadı. Bu duruma çok üzüldü, onları inandırmak için 
çok çalıştı. Yanında hemen ona inananlar da vardı. Onlarla birlikte 
inanmayanlara karşı mücadele etti. Herkesle konuştu, Allah'ı anlattama bazıları ona çok kötülük yaptı. Bunlardan ikisini söylemiştik 
önceki surelerde. Biri Ebu Cehil'di hatırlarsan. Hani namaz kılmasını engellemeye çalışmıştı Peygamberimizin. Biri de Ebu Lehep. Bir 
dakika onu daha anlatmadık. O başka bir surede anlatılacak. Not 
ettin mi gözlüklü arkadaşım? 





İşte onlar gibi bir sürü insan Peygamberimizi çok yordu. 


Bu konuda yaptığım ankete göre insanların 9066,2'si “Ben o kadar 
dayanamaz, kaçardım,” dedi. Ama Peygamberimiz kaçmadı. 


O üzgün zamanlarında Allah'a sığındı. Allah da ona Cebrail (a.s.) 
ile İnşirah Suresi'ni iletti. Bu surede Peygamberimize neler dediğini öğrenmek için hazine sandığı bölümüne bakmalısın. 


Gelmişken”; 
Kur'an'ın 


başından 


ahım. | Gizli Saklı Hazine! 
mahir siz Oİ Sandık İçindeki Nef 


enir. Kur'an'da 

o cüz vardır. İnşirah Suresi, Allah'ın Hz. Muhammed'e verdiği bir çok nimeti 
hatırlatır. Peygamberimizin yüreğini zorluklar karşısında ferahlattığından, onun yükünü hafiflettiğinden bahseder. Böylece kalpleri 
hep tertemizdir. 


İnşirah Suresi ile Allah, Peygamberimizin şanını yücelttiğini de anlatır. O zamandan beri bir insan ne zaman Kelime-i Şehadet getirse 
Allah dedikten sonra Peygamberimizin ismini de anar. 





Kelime-i Şehadet İslam'a girmenin ilk şartıdır. “Ben şehadet ederim 
ki; Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve Resulüdür, “deriz. 


Günde beş vakit minarelerden yankılanan ezanlarda hep Peygamberimizin adı duyulur. Bir sonraki ezana dikkat et. Allah kendi adıyla 
birlikte, çok sevdiği Hz. Muhammed'in de adını duyurur tüm kainata. 


Her zorluğun arkasında bir kolaylık olduğunu söylüyor Allah. Bazen o zorluklara süper gözlüğümle bakmadığım için kızıyorum 
kendime. Arkadaşımla küstüğümde bunun geçici bir süreç oldugunu düşünemiyorum. Sanki tüm hayatım böyle geçecek gibi geliyor. İşte o zaman süper gözlüğümle bakabilsem, Kur'an'ın İnşirah 
Suresi'ni hatırlayıp her zorluğun ardında bir kolaylık vardır diyebilsem, hayat daha pembe olurdu. 


Bir araba yarışında ter döken yarışçılar, etaplar sonunda rahat bir 
nefes alırlar. Ama yarış esnasında sanki saatler geçiyor gibi gelir. 
Ben de yarıştım, biliyorum. Tamam bizimki mahallede bisiklet yarışıydı, ama olsun aynı şey. Bisikletimin zinciri koptu, pedal ters 
döndü, iki defa yoldan çıktım, bariyerlere çarptım ama yılmadım. 
Bu zorlukların arkasında kolaylık var, dedim. 


Hikayeyi biraz çarpıtmış olabilirim. Tam olarak böyle diyememişimdir belki. Tamam, sana yalan söyleyecek değilim, ağladım bol 
bol. Ne yapayım, o esnada aklıma İnşirah Suresi gelseydi böyle 
olmazdı tabii, ama gelmedi işte. 


Allah, insanın üzerinden yükleri aldığını söylüyor bu güzel surede. 
Onun bizim yanımızda olduğunu, bizim yükümüzü hafiflettiğini bilmek güzel şey. Bu yüzden bir işe başlarken besmele çekiyorum ki 
Allah o işte benim yanımda olsun ve yükümü hafifletsin. Bisiklet 
yarışında da çekseydim eminim aklıma İnşirah Suresi gelirdi. 


“Hazır Aklıma! 
Gelmişken”;| 
Kuran-ı Kerim'i! 
bir baştan bir | 
başa ezberle- | 
yenlere “hafız 
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ZORLUKLARDA FERAHLATAN SURE 


İNSİRAH SGRESİ 











Şimdi gözlüğümü tekrar taktım da, başka bir şey daha gördüm ve 
şaşırdım. Hayret bunu nasıl da fark etmemişim. Surenin yedinci 
ayetinde “Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul, diyor. Bir işten 
yorulduğunuzda başka bir işe geçin, boş durmayın, derdi öğretmenimiz. Demek doğruymuş. Senin de aklında olsun. Boş durmak 
beyin hücrelerimizi yoruyormuş. Çalışmak ve düşünce üretmek 
ise onların canlanmasını sağlıyormuş. İlginç... 


Son ayete baktım tekrar. “#Kabhine yönel, “diyor. Ona yönelmek 
ve ondan yardım istemek güzel şey. Her zaman bizi duyacağını * / 
bilmek, her şeye gücünün yettiğini öğrenmek güzel. # 


Şimdi sırada ne var? Takıl peşime. 


Kur'an'ın en 
uzun suresi: BAKARA 
SURESİ 286 
ayetten oluş- 


maktadır. 


ŞİŞ DE 
























“Hazır Aklıma) 
Gelmişken”;| 
Kitabımız ! 

| Kuran'da 'odalar' 
lanlamına gelen bir 
sure vardır. Hucuat Suresi. Bu sureıde Müslümanların, 
Ii Allah ve Rasulüne 
İkarşı nasıl davranmaları gerektiği 
anlatılır. Belki 
garip gelecek ama 
Peygamberimize 
odasının dışından 
ismiyle seslenenler bile oluyoruş. 
Allah bu Konuda 
onları uyarmış 

| Hucurat Suresi ile. 
Biz de Peygamberimizin adı anılınca 
bir saygı ifadesi 
ve bir dua olarak 
salavat getiririz. 
“Sallallahü aleyhi 
ve sellem” deriz. 
Ayrıca bu surede | 
alay etmek, ve | 
lakap takmak gibi ! 
| kötü huylardan da | 
| bahsediliyor. | 
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Tanışalım, İsminiz? 


Sure, adını ilk ayetteki Kafirun sözcüğünden alıyor. Kafirun, “kafir- 


ler” anlamına geliyor. 


Kafir, Allah'a inanmayanlar için kullanılan bir ifade. Peygamberimize, kafirlere karşı ne söylemesi gerektiği anlatılıyor bu surede. 
Daha fazla ipucu yok. Gerisi hazine sandığından çıkacak. 


Kafir kelimesinin zıddı mümin. Allah'a inanan kişilere “mümin 
denir. Iman eden anlamına gelir. 


Bu kadar bilgi yeter sanırım. 


Kafirun Suresi, Mekke'de inen ve 6 ayetten oluşan bir sure. Kısa 
olmasına rağmen içindeki kelimeler birbirine çok benzediği için 
ezberlemem zor olmuştu. Aslında ne kadar kolay olduğunu ezberledikten sonra anladım. Sana da sakin kafayla ezberlemeni tavsiye 
ederim. Bir yandan kardeşin eteklerini çekiştirirken bir sure ezberlemek zor olabiliyor. Kardeşi olanlara duyurulur. Kardeşleri uyutun 
sonra ezberleyin bu sureyi. 


Tanıdığım insanların 9083,4'ü bu sureyi ezberlemiş. İçlerinden 
9012,9'unun yanında kardeşi, kuzeni, komşunun haşarı oğlu varmış, bu yüzden ezberlemeleri zor olmuş. Artık mesajı aldın herhalde. 


Kafirun Suresi, Kur'an'ın bitiminin 5 sure öncesinde yer alıyor. 
109. sure demek istiyorum ama lafı dolandırıyorum işte. 


Meğer Neler Olmuş? 


Mekke'de Peygamberimiz, insanları dine davet ederken kendisine 
inanmayanların da olduğunu söylemiştim, hatırlarsan. Hangi surede söylemiştim bunu, ben de unuttum. Sanırım İnşirah Suresi'ydi. 


| 
| 
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“Hazır Aklıma 
Gelmişken”; 
Kuran-ı Kerim, tek bir 

millete ya 

da topluluğa 
değil, bütün 
insanlığa 
gönderilmiştir. 
Bu yüzden 
evrensel bir 
Kitaptır. 
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Yüreğimizi ferahlatan sureydi, hatırladın mı? Not alan arkadaşım, 
niye hatırlatmıyorsun? 


Peygamberimize inananların sayısı gün geçtikçe artıyordu ve kafirler için bu kötü bir durumdu. Bu yüzden bir gün Peygamberimize 
gelerek bir anlaşma yapmayı teklif ettiler. Dediler ki, bir gün sen 
bizim ilahlarımıza tap, bir gün de biz senin ilahına inanalım ve ibadet edelim. Böylece bir orta yol bulalım, herkes için eşitlik olsun. 
Gülelim, eğlenelim, hayat bayram olsun dediler. Bu son cümleyi 
uydurmuş olabilirim. Olaylara biraz heyecan katmak istedim sadece, bunu not almana gerek yok. 








“Hazır Aklıma 


Gelmişken”; Bu anlaşmayı kabul edip etmeyeceklerini sorduğum kişilerin 9087'si 
Kur'an'ı baştan “Hayır, kabul etmeyiz,” dedi. Gerideki Yo 13 “Sen bize ne demek 
sona Kadar istiyorsun,” diyerek kovaladılar beni. Yani genel toplamda 90 100'ü 
okumaya, “Ha- hayır demiş oldu diyebiliriz. Ama bazısının hayır cevabını koşarken 
tim denir, ensemde hissettim, tek fark buydu. 

Genelde hatim e İ N 

indirmek veya Gizli Saklı Hazine! 

Ma Sandık İçindeki Ne? 

mak şeklinde > 

kullanılır. Ankete katılanların cevaplarını biliyorsun, peki Peygamberimiz ne 
İlk defa ha- yapmış olabilir? 


tim indiren 
çocuklar için 
hatim törenleri 
yapılır. Mevlid 
okunur. 


—— 


Allah, Kafirun Suresi'nde Peygamberimize ne söylemesi gerektigini belirtmiş. 

Peygamberimiz, “Ben sizin (aomakta olduklarınıza igomam, ” demiş. (Kafirun Suresi, 1-2 ayet) 
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Sonra devam etmiş; 


m m m m 


“Siz de benim kulluk etüğime kulluk etmiyorsunuz.” (Kafirun 
Suresi, 3. ayet) 


İl 


Anlaşmayı kabul etmediğini de dile getirmiş. “827 s/zin igptıklarınıza lapacak değilim, siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek 
değilsiniz, “demiş. (Kafirun Suresi, 4-5. ayet) Sonra da “Sizin dininiz size, benimki bana, ” diye yolları ayırmış. (Kafirun suresi, 6. 
ayet) Farklı dünyalarda olduklarını ifade etmiş böylece. 


Hazır Aklıma 
Gelmişken”; 
Kitabımız 
Kur'an'da Peyamberlerin kıssalarına sıkça 
yer verilmiştir. 
Bunlardan biri 
de Nuh a.s.dan 
bahseden ve 
Kur'an'ın 71. 
suresi olan 
Nuh Suresi'dir. 
Burada Nuh 
Peygamber'in, 
inkarcılara 
karşı verdiği 
mücadele, gemiyi inşa et 
mesi ve tufan 
anlatılmakta 
dır. Sure Nuh | 
Peygamber'in | 
duasıyla sona, ! 
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Süper Gözlüğümün 
Ardından Gördüklerim 


Gözlüğümü bulamıyorum. Evin altını üstüne getirdim ama yok. 


Bu defa gözlüğüm olmadan bakıyorum mecburen. Bakalım bir 
şeyler görebilecek miyim? 


Gözüme çarpan ilk şey, Peygamberimizin kulluğun sadece Allah'a 
yapılacağını kesin bir ifade ile dile getirmiş olması. Bunu o kadar 
kesin bir dille yapıyor ki, karşısındaki topluluk belki ileride vazgeçer, diye düşünemiyor. 


İman denilen şey, bir gün öyle, bir gün böyle değişecek bir şey 
değil ki. İşte Peygamberimiz de inançları konusunda gayet net. O 
halde ben de öyle olmalıyım. İnandığım değerleri benimsemeli ve 
gelecekte de bundan ayrılmayacağımı söyleyebilmeliyim. Başkasının inançları kendilerine âittir, diyebilmeliyim. Onlara özenmek 
yerine kendi değerlerime sahip çıkmalıyım. 


an e a 
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Bu hoşuma gitti doğrusu. Senin en çok hoşuna giden şey ne? 


Bu arada fark ettiysen süper gözlüğüm olmadan da bir şeyler görebildim. Kendimi harika hissediyorum. 








Tanışalım, İsminiz? 


Sure, ilk ayetin son kelimesiyle anılır. Kevser Suresi. “Çok hayır, 
bolluk, bereket anlamlarına gelir. Araplar, sayısı, önemi ve değeri 
çok olan şeyler için bu kelimeyi kullanmış. 


Türkçede de o kadar meşhur olmuş ki kız çocuklarına verilen bir 
isim haline gelmiş. Belki senin de tanıdığın Kevser adlı tatlı mı tatlı 
bir arkadaşın vardır. 


Bu surede ise Kevser kelimesi, ahirette Peygamberimize verilecek 
bir ırmak için kullanılmış. Peygamberimiz bir gün arkadaşlarıyla 
sohbet ederken uykuya dalmış. Ardından gülümseyerek başını 
kaldırmış. Tabii arkadaşları hemen sormuş, Peygamberimizi böyle güzel gülümseten şeyin ne olduğunu. O da rüyasında Cebrail 
(a.s.)'ın kendisine Kevser Suresi'ni getirdiğini söylemiş. Bu surede 
Kevser ırmağından bahsediliyormuş. Peki neden gülümsemiş Peygamberimiz? Kevser ırmağı ile ilgili hazine sandığından hangi güzel 
bilgiler çıkacak, göreceğiz. Biraz sabretmelisin. 


En kısa sure hangisi dedin durdun, işte Kur'an'ı Kerim'in en kısa 
suresi karşında duruyor. Bir dakika Kur'anı açmış mıydın? Açmadıysan nasıl karşında durabilir canım. Tamam ben bekliyorum, sen 
gidip aç. Sureyi karşına alınca bana haber ver. 


Kur'an'ı aldın eline ama karıştırıp duruyorsun bakıyorum. 108. sureye 
bakacaksın. Kafirun Suresi'nden bir önce. Yalnız dikkat et Kur'an'da 
sağdan sola gidiyor sayfalar. Önce derken arka sayfayı çevirmeye 
kalkma. 


Buldun mu? İşte gördüğün gibi Kevser Suresi sadece 3 ayet. Böylece Kur'an'ın en kısa suresi olma özelliğine sahip. Küçükken ilk 
ezberlediğim sureydi. Bilirsin, anneler en kolay ve en kısa sure olduğu için genelde Kevser Suresi'ni ezberletir önce. 3 ayetlik başka 
sureler de var. Ama onlar arasında bile en kısası Kevser Suresi. 
Ezberlemesi de kolay. 
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Meğer Neler Olmuş? 


Bundan yüzyıllar önce neler olmuş neler. Peygamberimizin oğulları vefat edince ona soyu kesik demeye başlamış bazı kişiler. Peygamberimiz üzülmüş tabii. Ama hiç ses çıkartmamış. Sonra Kevser 
Suresi'nin ayetlerini okumuş Cebrail a.s. “Asıl soyu kesik olanlar 
onlar,” demiş. (Kevser Suresi, 3. ayet) 








ie Gerçekten de Peygamberimizin adı yüzyıllardır duyuluyor ama ona 
# a soyu kesik diyenler unutulup gitti. Peygamberimize milyonlarca in- 
yi yi san dua ediyor. Sen de onlardan biri olmalısın. Şimdi Peygamberi- 


mize dua vakti... 


Gizli Saklı Hazine! 
Sandık İçindeki Ne? 


Kevser Suresi “Sana Kevser'i verdik, “diye başlıyor. (Kevser Suresi, 1. ayet) 







“Hazır Aklıma 
| Gelmişken”; 
i Kuran-ı Kerim 
i güzel bir şekil- 
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Kevser ırmağı, cennette bir nehirmiş. Kıyıları altındanmış. Üzerinden inci ve yakut akıyormuş. Toprağı misk gibiymiş. Suyu baldan 
tatlı, rengi de süt gibi beyazmış. Kevser ırmağının suyundan bir 
defacık içen bir kimse, bir daha asla susuzluk çekmezmiş. 
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| denir. Bu sanat” 
| la uğraşan Kişi- 
| yede “hattat 

j denir. 

m Peygamberimizin anlattığına göre, kıyamet günü bütün insanlar o 
ırmaktan su almaya gelecekmiş. Bütün insanlar derken sadece senin memleketindekilerden bahsetmiyorum. Şimdiye kadar yeryüzünde yaşamış tüm insanoğlundan bahsediyorum. Nasıl yetecek 
hepimize diye korkmana gerek yok. Kevser, bolluk, bereket demek zaten. Hem bu ırmağın kapları gökyüzündeki yıldızların sayısı 
kadarmış. Herkes aynı anda gitse bile hepimiz için bir kap bulunur. 
Bir yudum alınca da bir daha susamadığımıza göre... 
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Kevser ırmağının Peygamberimize verildiği söylenince bu nimetler 


için Allaha çokça dua etmesi gerektiği de belirtilmiş surede. “N3- 


maz kılıp kurban kes, ” denmiş. (Kevser Suresi, 2. ayet) İşte biz 
senede bir defa bu sebeple kurban kesiyoruz. Allah'a daha yakın 
olmak, O'nun verdiği nimetler için teşekkür edebilmek için. Bu 
nimetlerin en büyüğü de Peygamberimizin kendisi zaten. 


Süper bile olsa her şeyi göstermiyor bu gözlükler. Ama şöyle takıp 
bakınca gördüklerim şunlar: 


Rabbimiz bizi o kadar çok seviyor ki, Peygamberimizi göndermiş 
bizim için. Peygamberimiz bize devamlı dua ediyor. O halde Peygamberimizle kevser ırmağında buluşabilmek ve onun elinden ırmağın baldan tatlı suyunu içebilmek için hep iyilikler yapmalıyım 
diye düşünüyorum. Sen de bana katılırsan Peygamberimizi daha 
mutlu edebiliriz. Bir sürü sevap biriktirir, öyle çıkarız Peygamberimizin karşısına. O da mutlu olur ümmetini böyle güzellikler içinde 
görünce. 


Kevser ırmağının kenarında seninle buluşalım. Orada Peygamberimizin gülümseyerek bizi beklediğini göreceğiz, emin ol. Bak söz 
verdin, beni unutma orada. Benim için de bir kap su ayır. 


Gelmişken”; 
Kitabımız 
Kur'an'da 
yıldızlar 
anlamına 
gelen bir sure 
vardır. Necm 
Suresi'ni 53. 
sırada bulabilirsin. 
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Tanışalım, İsminiz? 


İşte daha sonra anlatacağım dediğim sureye geldik. Önce bir sorum var sana. 


Kadir Gecesi'nin ne olduğunu biliyor musun? Sure, Kadir Gecesi'nden 
bahsettiği için bu adı almış. Kadir; “kıymetli, değerli, güç, hüküm, : il 
şeref” gibi anlamlara geliyor. Gelmişken”; 

Kur'an'ın 
başka dillere 
çevrilmesine 


“meal' denir. 


.—-.—-———iİ 


Hani büyüklerimiz bazen “Kadrini kıymetini bilmek,” deyimini kullanır ya, işte aynen öyle. 


Bu sureye ilk ayetinden dolayı “İnnâ enzelnâ” da deniyor. 
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Kadir Gecesi ile ilgili merak ettiğin şeyler için hazine sandığını beklemelisin. Bu bölümde anlatacaklarım bu kadar. Bakalım diğer bölümde neler varmış? 


Kadir Suresi, Peygamberimize 25. sure olarak gelmiş. Peki Kur'an'daki 
sırasına göre kaçıncı sure biliyor musun? Kitabımızda 97. sure olarak 
yer alıyor bu güzel sure. Mekke'de inen kısa surelerden biri kendisi. 


5 ayetten oluşması ezberlemeyi de kolaylaştırıyor. Namazlarda 
okuyorsundur belki sen de. 


Üstelik içinde “Leyletü”l- kadr” ifadeleri sıkça yer alıyor. Leyletü”lkadr, Kadir Gecesi demek zaten. Bu ifadeleri duyunca Kadir Suresi'nden bahsedildiğini anlayabilirsin hemen. 


Bu konuda yaptığım ankete göre 100 kişiden 76'sı Kadir Gecesi'nden bahsedildiğini anladığını söyledi. Geride kalanlar ise 'Ne 
gerek var şimdi bunu sormaya, her şey açık” dediler. 


Kadir kelimesi surede üç defa geçiyor. Sana enteresan bir şey 
daha söyleyeyim mi? 5 ayetin hepsinin sonu 'ra” harfi ile bitiyor. 
Kur'an'ın önündeyse 97. sureyi açıp bakabilirsin. Ra harflerini 
gördün mü? Ayet sonlarına bakmalısın. Ayetin sonunu #3 işaretlerinden anlayabilirsin. Bu işaretlerin biçimleri değişebilir ama iç- 




















lerindeki yazılar her mushafta aynıdır. Bunlara durak denir. Ayet 
sonlarını bu duraklardan anlarız. Her durak, bir önceki ayetin kaçıncı ayet olduğunu belirten sayıları içerir. Şimdi eğer durakları 
gördüysen her durağın önündeki 'ra” harfini de görmüşsündür. 
İşte aynen böyle; 9 ' 


Meğer Neler Olmuş? 


Hani başlarda Kur'an'ın inmeye başladığı zamanı anlatmıştık hatırladın mı? Ben de boşuna soruyorum, sende zehir gibi bir hafıza vardır, unutmazsın tabii. Alak Suresi'nin ilk beş ayeti Hira 
Mağarası'nda Peygamberimize Cebrail (a.s.) aracılığıyla indirilmişti. Allah, o gece Kur'an'ın ilk ayetlerini göndermişti. Mübarek bir 
ayın içindeki çok özel bir zamandı. Ramazan ayındaydı hatırlarsan. 
Kur'an'ın indirilmeye başlandığı o geceye “Kadir Gecesi” deniyor. 
Şanı şerefi büyük bir gece anlamında kullanılıyor bu ifade. 
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“Hazır Aklıma 
Gelmişken”; 
Kur'an ayetleinin açıklanasına, yorumanmasına da 
tefsir" denir. 


İşte bu gecenin özelliğini ve güzelliğini anlatmak üzere inen bir 
sure, Kadir Suresi. Bakalım içinde neler varmış. Onun için anahtarın elinde. Besmele çekip başlayabilirsin okumaya. 


Gizli Saklı Hazine! 
Sandık İçindeki Ne? 


Kadir Suresi “B/z onu Kadir Gecesi indirdik, ” ayetiyle başlıyor. 
(Kadir Suresi, 1. ayet) 
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Kur'an-ı Kerim'in, Kadir Gecesi indirildiğini biliyorsun artık. Peki 
nedir bu Kadir Gecesinin özelliği? İşte ikinci ayet hemen onu soruyor. “Kadir Gecesini bilir misin, “diyor Allah. (Kadir Suresi, 2. ayet) 
O gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade ediliyor. (Kadir Suresi, 3. ayet) 





Şimdi hesap kitap zamanı. Al eline hesap makinesini, ama yok ben 
Einstein gibi çocuğum, hesap makinesi gibidir beynim, diyorsan 
onu bilemem. Sonuçta beyninin içini göremiyorum buradan. 


Bir terazi düşün. Sağ kefede Kadir Gecesi duruyor. Sol kefede ise 
bin aydan oluşan gün sayısı. 


Senden istediğim şu eşitliği yazman: 
Kadir Gecesi — ? Gece 


Doğru cevabı anketlerden öğrenebiliriz. 100 kişi içinde bu eşitliği 
doğru şekilde yazabilen 14 kişi oldu biliyor musun? Eğer doğru 
yaptığını düşünüyorsan, o 14 kişiden birisin demektir. 


Allah, Kadir Gecesi'nin 30 bin geceden bile hayırlı olduğunu söylüyor. Bu demektir ki Kadir Gecesi'nde yapılan dualar, ibadetler 
30 bin gece yapılmış gibi oluyor. 


Ne o, gözlerin yerinden fırlayacak gibi oldu! Böyle bir fırsat senede bir defa geliyor. Onu iyi değerlendirmek gerekir tabii. 


Üstelik Kadir Suresi'ne göre, bu gece melekler Rablerinin izniyle 
yeryüzüne iner ve ibadet eden insanlar için yanı başlarında duaya 
dururlarmış. (Kadir Suresi, 4. ayet) Hem 30 bin geceye bedel yapılan ibadetler, hem de her duaya amin diyen melekler... Daha ne 
olsun? 


Peki ne kadar süreyle bekleyecekler biliyor musun? Ta sabah güneş doğana kadar. (Kadir Suresi, 5. ayet) O gece güneş doğana 
kadar dualarına melekler amin diyecek anlayacağın. Eh bu yüzden 
dua etme konusunda cömert davranabilirsin. 


Burada minnacık bir problem var. Ramazanın hangi gecesinin Kadir 
Gecesi olduğu gizlenmiş. Ağzın bir karış açık kaldı tabii. Ee herkes 
o geceyi bilseydi, 30 bin gecelik ibadeti yapar, yan gelir yatardı. 
Ama en azından Ramazan ayının içinde olduğunu biliyoruz. Peygamberimiz Ramazanın son on gününde ibadete daha çok yönelirmiş. Bu yüzden Kadir Gecesi'ni Ramazanın son on gününde ara- 
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Gelmişken”; 
Yasin 
Suresi'nde 
İslâm inancının ilkeleri, 
Allah'ın birliği ve Kudretini gösteren 
deliller, insanın yaratılışı 
ve öldükten 
sonra dirilişi 
gibi Konular 
anlatılır. 
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mak gerekir. Ama genel kabule göre, Ramazanın 27. gecesi Kadir 
Gecesi'ymiş. Bu yüzden günümüzde Kadir Gecesi'ni Ramazanın 
bitimine üç gün kala kandil gecesi olarak değerlendiriyoruz. Ama 
diğer günlerden birinde de olabileceğini aklımızdan hiç çıkartmıyoruz. Ne demiş eskiler? Her geceyi kadir, her geleni Hızır bilmek 
gerek. 


M Aklım şaştı, gözlüğüm burnumun ucunda durmadı, düştü gitti şaşkın- 
Hazır Aklıma lıktan. Bin ay kaç yıl eder düşünsene. 
Gelmişken”; 
İtikaf: Ramazan ayının son 


il o Ne kadar değerli bir gece ki tüm melekler yeryüzüne inip bizler için 
| 
on gününde, | 
| 
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dua ediyor. 


Peygamberimizin eşi Hz. Aişe, Peygamberimize Kadir Gecesi'nde ne 
gece gündüz yapması gerektiğini sormuş. Peygamberimiz şu duayı öğretmiş ona: 
bir camide 


kapanıp ibadet 


ld 


Allahım, Sen affedicisin. Afi seversin. Beni affet ” (Tirmizi, Da'avât, 
84; İbn Mace, Dua, 5) 


etmeye itikaf 


m — 


denir. Bu duayı büyük bir kartona yazıp duvarıma asmalıyım. Böylece hep 
LU | aklımda olur. Baka baka ezberlerim. 


Kadir Gecesi kandil gecelerimizin en büyüğüdür. Bu gece kainatın en 
büyük kitabı Kur'an, bizler için gönderilmeye başlanmış. Bu gece bizim 
bayram gecemiz olmalı. Annene söyle, öyle bayram öncesi diye temizlik yapmayı bugüne bırakmasın. Bugün bayramın ta kendisi canım. 





Süper gözlüğüm olsun olmasın, gördüğüm en güzel gece olacak bu 
yılki Kadir Gecesi. Bol bol Kur'an okumayı planlıyorum. Senin bir planın var mı? 
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“Hazır Aklım 
. j | Oo Gelmişken”; 
Ne z Kitabımız 
Kur'an'da 
*yıldız' anlamı- ' 



















başka ay anla- | 
mına gelen bir | 
de Kamer Suresi | 
vardır. Geçmiş | 
toplulukları | 

>“ f anlatan bu sure, | 
54. sure olarak| 
karşına çıkacak. 
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Bu sureyi de ben anlatayım dedim. Daha önceki yazar sana hangi 
surelerden bahsetti bilmiyorum ama benim anlatacaklarımı daha 
çok beğeneceğinden eminim. O halde hemen başlayalım, ne dersin? 


| 
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: ii Gelmişken”; 
Tanışalım, Isminiz? m 
İlk önce surenin adını söylememiz ve isminin nereden geldiğini an- inen ilk sure: 
latmamız gerekiyormuş. Kimse kusura bakmasın. Onun yöntemle- FATIHA 


riyle benimkiler arasında dağlar kadar fark var. Yıldızların sayısı ka- | SURESİ. 
dar da diyebilirim. En iyisi ben dünyadaki tüm koyun, keçi, deve, 
sığır sayısınca diyeyim. Çünkü enam koyun, keçi, deve, sığır demek. 
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Canım bakma öyle satırlara şaşkın şaşkın. Dünya üzerindeki her 
şeyi Allah yarattı sonuçta. Hatta dünya dışındakileri de. Var olan 
her şey Ona ait. Kainatın en büyük kitabında, yarattığı şeylere yer 
vermesi seni niye şaşırttı anlamadım. Bu yazar sana hiçbir şey anlatmadı mı daha önce? Ne yani, sen şimdi yıldız isimli sureyi, adını 
arı ve örümcekten alan sureyi de bilmiyor musun? 


Bütün gizemli şeyleri sona mı saklamış bu yazar anlamadım ki. 
Neyse, iyi ki ben geldim. Hepsini sana anlatmam lazım.Yalnız çok 
fazla vaktim yok ona göre. Araştırma yapmak için kütüphaneye 
gitmesini fırsat bilip bilgisayarına oturdum. Bu bölümü yazmayı 
bitirdikten sonra denetlenmiş dosyalar bölümüne kaydetmem gerekiyor. Böylece bu bölümden haberi bile olmayacak. Planım iyi 
giderse kitap baskıya girdikten sonra benim bölümümü okuyup 
şok yaşayacak. 


Bu bölümü niye koymuş bilmiyorum. Yani sen şimdi bu surenin 
Peygamberimize gelen 55. sure olduğunu ama mushafta 6. sırada 
yer aldığını bilmiyormuşsun da bizim yazar söyleyince mi öğrenecekmişsin? 
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En'am Suresi hemen bir çırpıda ezberleyebileceğin bir sure degil. Biraz zaman alabilir. 165 ayetlik uzun bir sure. Bence En'am 
Suresi'nin Mekke'de inen bir sure olduğunu da bilmen gerekir. 
Şimdi önceki bölümleri okudum da hep Mekke'de inen surelerden 
bahsetmiş sana bu yazarcık. Sen de hiç sormamışsın Peygamberimiz Mekke'de doğmuş, orada yaşamış tabii orada inecek sureler 
diye. 


Seni denemek için söyledim bunu. Tabii ki Peygamberimizin 622 yılında Mekke'den Medine şehrine göç ettiğini biliyorsun. Mekke'de 
doğmuş ama Medine'de vefat etmiş. Peygamberliğinin yaklaşık 13 
yılını Mekke'de, 10 yılını da Medine'de geçirmiş. İşte bu yüzden 
Kur'an'ın bazı sureleri Mekke'de, bazıları da Medine'deyken gelmiş. Sadece senin bunları bilip bilmediğini ölçmek istemiştim. O 
zaman bakalım diğer bölümde neler varmış... 


Meğer Neler Olmuş? 


Bu bölümün mantığını hiç anlamadım. Ne demek istemiş burada 
yazar? “Okuduğumuzu anladık mı” köşesine ihtiyacı var. Bence bu 
kitabın kalanını ben yazmalıyım. Düşüneyim bunu... 
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Gelmişken 
Bütün olarak 
inen son sure: 


En'am Suresi'nin önemi, nereden geliyor, diye bir soru düşüyor 
aklıma doğal olarak. Bakalım sandıktan bu konuyla ilgili neler çıkacak. Peki, bu yazar sandığı nereye saklamış olabilir? Bir fikrin var 
mı? Daha önce bundan bahsetmiş miydi? Her şeyi ben mi bulacagım yani. 


NASR SURESİ. 
(110) 





Gizli Saklı Hazine! Büşe 
Sandık İçindeki Ne? Mat 


En'am Suresi 165 ayetinin tamamında tek bir konuyu anlatıyor degil elbette. Bir bölümü Allah'ın varlığından, birliğinden bahsediyor. 
Allah'ın sıfatları anlatılıyor bir başka bölümde. Burası çok önemli 
çünkü Yaratıcımızı tanımamıza yardım ediyor bu sıfatlar. Allah her 
şeyi gören, her şeyi bilen, her şeye gücü yetendir. “O, karada ve 
denizde ne varsa bilir; Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. 





“Hazır Aklıma ! 
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bütün benliğimizle Allah'a 
yönelmek, 


a... 
> a e a e Gam e a e 


O, yerin karanlıklarında tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa Allah'ı bir 
hepsi apaçık bir kitaptadır. ” (En'am Suresi - 59. ayet) Böyle tanıyor olarak Kabul 
ve biliyoruz O'nu. Daha fazlası için sen de bu sureyi okumalısın. etmek 


a a a a 2 a 3 Ga e 





demektir. | 
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Hepsi bu kadar değil elbette. En'am Suresi'nde bunlardan başka 
Peygamberimize karşı çıkanlara cevaplar da yer alıyor. Bu surenin 
indirildiği dönemde Peygamberimiz ve ona inananlar zor durumdalarmış. Zaman zaman ümitsizliğe kapılıyormuş Müslümanlar. Ama 
bu sure ile kendilerine gelmişler, canlanmışlar, inançlarına sığınmış 
ve gün geçtikçe kuvvetlenmişler. İslam inancını dünyanın her tarafında duyurmak için canla başla mücadele edeceklerine söz vermişler. İşte onları motive eden surelerden biri de En'am Suresi'ymiş. 


Ama bu surede öyle bir olay var ki, bizim yazar bunu sana anlatan 
kişi olabilmeyi isterdi eminim. Benim bu sureyi seçme nedenim 
olan olaya geldik... 


Hz. İbrahim, Peygamberimizden çok öncelerde yaşamış bir peygamber. Zaten Hz. Muhammed s.a.s.'in soyu da Hz. İbrahim'e 
dayanıyor. Hz. İbrahim kendisine Allah”ı anlatacak kimse yokken, 
kendisini kimin yarattığını bulmaya karar vermiş. 


Bunun için aklını kullanmış tabii ki. İnsanları, hayvanları, bitkileri, 
tüm canlıları yaratan birinin olduğunu düşünmüş. Ama kimmiş 
bu büyük Yaratıcı onu bilemiyormuş. Hz. İbrahim'in babası Azer, 
putlara tapan biriymiş. Hz. İbrahim sıradan taşların bu kocaman 
evreni yaratamayacağını biliyormuş. Bu yüzden Allah'ı aramaya 
başlamış. Bir gece gökyüzünde ışıl ışıl yıldızları görmüş. Her taraf 
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karanlıkmış ama yıldızlar ışık saçıyormuş. Acaba Rabbim bu olabilir 
mi, diye düşünmüş. Ama sönüp giden uzaklaşan yıldızları görünce 
şaşırmış. Batıp giden şeyleri sevmem, demiş. Tabii ya her şeyi yaratan batıp gidebilir mi, kaybolabilir mi diye düşünmüş doğal olarak. 
Sonra gökyüzünde yıldızlardan daha büyük, daha parlak başka bir 
şey görmüş. Aya bakmış ve bu daha büyük, Rabbim bu mu acaba, 
diye düşünmüş. Bütün gece beklemiş. Derken sabah olmuş. Güneş 
doğunca ayın ışığı kaybolmuş. Ay ortadan kaybolunca Hz. İbrahim 
batıp giden şeyleri sevmem, demiş yeniden. Ama işte orada yıldızlardan da aydan da büyük bir şey asılı duruyormuş. Üstelik her tarafa ısı ve ışık saçıyormuş. İşte bu Rabbim demiş. Bütün gün beklemiş. 
Akşam olduğunda güneş durur mu? Batıya doğru yönelmiş. Kayıp 
giden güneşin ardından Hz. İbrahim yine batıp gidenleri sevmem, 
demiş. İşte o zaman anlamış. Kainatın Yaratıcısı böyle bulunmaz. O 
gözle görülen, elle tutulan bir madde olamaz. Ne babasının taptığı 
gibi putlar, ne de batıp giden yıldızlar, ay, güneş, gezegenler olamaz. 
Onlar yaratılmış şeylerdir. Allah ise, “5222/7 aydınlatandır, ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmışür. ” 
(En'am Suresi - 96. ayet) 


| “Hazır Aklıma 
| Gelmişken”; 
“Müşrik”, 

:ı Allah'tan başka ilahlar edinenlere verilen 
isimdir. Şirk 
yani ortak Koşmak dinimizde 


Üstelik yıldızları karada ve denizde yolumuzu bulmamız için de Allah 
yaratmıştır. (En'am Suresi - 97. ayet) 


Gökyüzünden su indiren, bitkileri yaratandır. (En'am Suresi - 99. 
ayet) 


kesinlikle yasaklanmıştır. 


LL. 
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Ve Hz. İbrahim köyüne dönüp büyük bir cesaretle herkese seslenmiş: “Ben hanifolarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah 2 
çevirdim ve ben müşriklerden değilim. “(En'am Suresi - 79. ayet) 


Küçük bir çocuğun cesaretle bunları haykırması karşısında halk çılgına dönmüş tabii. 


İşte bu olay En'am Suresi'nin 74-79 ayetlerinde anlatılıyor. Belki bir 
ara göz atmak istersin. 





İnsan kütüphaneye giderken süper gözlüğünü yanında götürür 
mü? Sen söyle, böyle bir şeyi niye yapar insan? Şimdi bu sureye 
gözlük olmadan nasıl bakacağız? 


Aman dert ettiğimiz şeye bak. Allah iki göz vermiş, onları kullanıp 
bir şeyler çıkartırız değil mi? 


Onun gözlüğüne mi muhtacız? Kütüphane raflarındaki tozları incelesin gözlüğüyle. 


Ben kendi gözlerimle baktım ve bir liste oluşturdum. İşte listem: 


* En'am Suresi yaratılışımızı, bizi yaratanı anlatması bakımından 
çok önemli bir sure. Düşündüm ki eğer En'am Suresi'ni iyice 
öğrenirsem ben de Allah'ı daha yakından tanıyabilirim. 


* Gizli her şeyi bilen, karanlıkları aydınlığa çeviren, bizim için 
türlü yiyecekler, faydalanmamız için çeşit çeşit binek hayvanları 
yaratan Rabbimiz gerçekten insanları çok seviyor olmalı diye düşünüyorum. 


*# Gündüzün, gecenin, güneşin, ayın, yıldızların, suyun, toprağın 
hepsinin bu dünyada bir görevi var. Hepsi insanlar için yaratılmış. 


* Kainattaki her varlığın bize söyleyecek bir şeyi olduğunu görüyorum. Hepsi kendilerini yaratanı anlatıyor. 


# Hz. İbrahim'in çok zeki biri olduğunu düşünüyorum. Kendisine 
Allah'ı anlatan kimse yokken Onu bulmuş, Ona inanmış. 


** Bu bölümü benim yazdığımı ona sakın çaktırma tamam mı? 












Gelmişken”; 
Kitabımız| 
Kur'an'da yıl-' 
dız, ayanlamı-: 
na gelen sure ! 
olur da güneş | 
anlamına gelen | 
sure olmaz mı ? | 
91. sırada bulabileceğin Şems 
Suresi'nde insana hem iyilik 
hem kötülük 
eğiliminin verildiği anlatılıyor. Bize düşen 
iyi ve kötü 
arasındaki farkı ! 
görebilmek ve ! 
iyi şeyler yapa” | 
bilmek. 
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Bir süredir kütüphanede araştırma yapıyordum. Sayfa sayısında 
bir artış olmuş gördüğüm kadarıyla. Epey şey yazmışım demek. 
Hayret... 


Fil Suresi benim için ilginç öyküsü olan bir sure. Bakalım sen ne 
düşüneceksin? 


Tanışalım, İsminiz? 


Surenin adı ilk ayette geçen fil kelimesinden geliyor. Bildiğimiz fil. 
Hani iri gövdeli, hortumu olan, bacakları kalın bir sütun şeklinde, 
kulakları geniş, ağırlıkları 8 tona kadar çıkan hayvanlar var ya, onlar 
işte. 


Fil Suresi kolayca ezberlenebilen, okuması zevkli, hikayesi güzel 
bir sure. 


Peygamberimiz Mekke'deyken 19. sure olarak indirilmiş. Ama 
Kur'an-ı Kerim'in sonlarına doğru yerini bulmuş. Böylece kısa sureler arasında yer almış. Kur'an'ın 114 suresinin 105. suresi olan 
Fil Suresi sadece 5 ayet. 5 ayetlik başka hangi sureleri görmüştük 
hatırlıyor musun? 


Bu soruyu herkese sordum. Herkes dediğim, işte etrafta bulabildiğim 100 kişi demek istiyorum. Yoksa tüm insanlara nasıl ulaşayım? Sorduğum kişilerin hafızası maşallah pek iyiymiş. Senden de 
aynı performansı bekliyorum, ona göre. 


Bu surenin bir özelliği de her ayetin sonunun 'Lam' harfi ile bitmesi. Kur'an'ı açıp 105. surenin duraklarına bakarsan, her birinin 
öncesindeki lam harfini işte böyle görebilirsin; * | 


amma 


“Hazır Aklıma 


Kur'an'ın 

kapısı Fatiha Suresi'dir. 
Fatiha “açan” 
anlamına gelir. 
Kur'an'ı açınca 
karşımıza ilk 
çıkan suredir. 
Bu surede övgü 
ve yüceltilmeye 
layık tek varlığın, Allah olduğu, sadece O'na 
ibadet edilip ve 
O'ndan yardım 
isteneceği 
anlatılır. 
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Gizli Saklı Hazine! 
Sandık İçindeki Ne? 


Fil Suresi fil olayı diye bilinen büyük bir olayı anlatıyor. Bu olayı 
anlayabilmek için önce şunları bilmen gerekiyor: 


Bu olay Peygamberimizin doğumundan 55 gün önce olmuş. 


O zamanlar Mekke'deki Kureyş Kabilesinin lideri, Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalipmiş. 


Kâbe ta eski zamanlardan beri tüm Arap yarımadası için kutsal sayılıyormuş. 


Arabistan'ın çeşitli yerlerinden insanlar akın akın Kâbe'yi ziyaret 
için gelir, bu sırada Mekke'de ticaret yaparlarmış. 


Yemen valisi Ebrehe, tüm Arapların neden Mekke'ye gittiklerini 
anlamamış. Kendisi de Kâbe'ye karşı Yemen'de büyük bir ibadet 
yeri yaptırmış, üstelik buna o kadar çok para harcamış ki. Ama 
insanlar Kâbe'ye gelmeye devam etmişler. Yüzyıllardır, Kâbe'nin 
kutsallığına inanan halk Yemen'deki bu yeni ibadet yerini kabullenmemiş. Ebrehe o kadar kızmış ki, büyük bir ordu hazırlatmış ve 
Kâbe'yi yıkacağını duyurmuş. Ordunun önüne de gücünü göstermek için bil bakalım hangi hayvanı koymuş? 


Ya ben anket sonuçlarında yanlışlık yaptım ya da bilemediğim bir 
gariplik var. Bu sorunun cevaplarını bilgisayarıma kaydetmiştim. 
Bir baktım hepsinde papağan yazıyor. Nasıl olur, anlamadım. 


Ordunun önüne koyulan bir kuş değil tabii ki fil. Şimdi surenin 
adının nereden geldiğini anladın mı? 


Bunları surenin adıyla ilgili bölümde anlatmadığım için kusura bak- 


ma. Gizemin bozulmasını istemedim. 


Hikâyeye devam ediyorum, dinliyorsundur umarım. Ebrehe önün- 


deki fille birlikte hazırladığı büyük orduyla Mekke önlerine gelmiş. 
Abdülmuttalip (kim olduğunu biliyorsun artık) şehir halkını hemen 
güvenli bir yere götürmüş. Ebrehe'nin niyetinin kötü olduğunu 
anlayınca şehri boşaltmış. Kâbe'nin sahibinin Allah olduğunu ve 
onu mutlaka koruyacağını biliyormuş. Dağda mağaralara sığınan 
Mekke halkı neler olacak diye merakla bekleşiyorlarmış. Tam bu 
sırada gökyüzünü Ebabil kuşları doldurmuş. Her kuş gagasında ve 
ayaklarında minik taşlar taşıyormuş. Bu taşları Ebrehe'nin ordusuna atmaya başlamışlar. Bu kuşlar, Allah'ın emriyle hareket ediyormuş elbette. Yoksa nereden akıl edecekler bunu değil mi? Ebrehe 


çok kötü yaralanmış ama kaçmayı başarmış. Fakat yolda yaraları 
yüzünden ölmüş. 


İşte Allah Kâbe'yi böyle korumuş. 


Bu olay, Araplar arasında kulaktan kulağa o kadar çok anlatılmış ki 
bu olayın olduğu yıla fil yılı denmiş. İnsanlar tarihleri bu olaya göre 
hesap etmişler. “Fil yılından iki yıl önce,”, “Fil yılı var ya işte o zaman,”, “Fil yılından sonraydı,”, “Hiç unutmam fil yılında bir gün,”, 
“Ta fil yılından beri,” gibi ifadeler kullanır olmuşlar. 














| 
| 
| 
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Gelmişken”; 
Kur'an'ın en 
sonundaki 
sure, Nas 
Suresi'dir. 
114. suredir. 
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Süper Gözlüğümün Ardından 


Gözlüğümü kütüphanede unuttuğumu sandım ama değilmiş, çantamın bir kenarına sıkışmış. 





Şimdi bir bakalım neler görebileceğiz. 
İlk olarak gördüğüm şu: 


Allah bir şeyi korumak için isterse minnacık varlıkları görevlendirir 
yine korur. Ebrehe'nin kendini beğenmiş hali, ordusunun başına 
hayvanların en irisini koyması ama tutup da hayvanların neredeyse en miniğine yenik düşmesi çok komik gerçekten. 


Kâbe'nin bu kadar değerli olması, tarih boyunca insanların ona 
yönelmesi, Allah'ın isteğiyle oluyor gibi geldi bana. Yani düşünsene Ebrehe sadece insanlar Yemen'e gelsin, alışveriş yapsınlar, 
Kâbeye gitmesinler diye o kadar uğraşmış, kapıları altın, duvarları mücevhelerle kaplanmış kocaman bir yer yaptırmış ama yetmemiş. Bir de Kâbe'ye bak. Dışarıdan bakınca kocaman bir küp. 
Sade, gösterişsiz, kendini beğenmiyor, alçakgönüllülükle Mekke 
ovasının ortasında duruyor. Ama herkes akın akın ona yöneliyor, 
etrafında tavaf ediyor. 
















Kitabımız 
Kur'an'ın 92. 
suresi Leyl 
Suresi'dir. 
Leyl gece 
anlamına şelir. Bu surede 
cömertlik ve 
cimrilikten 
bahsedilir. 
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Merhaba, yine ben. İhlas Suresi'ni yazmaya başlamıştı senin sevgili yazarın ama uyuya kaldı. Tabii ben de bu durumu fırsat bildim. 
Umarım beni özlemişsindir. Sessizce yazıyorum, sen de bu bölümü sessizce oku tamam mı? Böylece yazar uyanmadan bu bölümü 
bitirmiş oluruz. Kendi yazmış sanacak uyandığında. Bak gör, nasıl 
da aklı karman çorman olacak. 


Gelmişken”; 
Kur'an-ı 
Kerim Hz. 
Ebubekir'in 
halifeliği 
döneminde bir 


Tanışalım, İsminiz? 


Sen bu sureyi “Kulhuvallahu ehad” olarak bilirsin. Ama bize Rabbimizle ilgili önemli ipuçları veren bu surenin 20 kadar ismi daha olduğunu duymamışsındır eminim. En yaygın olanı İhlas. Ama onun 
dışında Samed, Tevhid gibi başka isimleri de var. 
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Bu isimlerin her biri surenin içeriğine çok uygun. Bunu sandıktan 
çıkan bilgilerde göre bileceğiz. 


Söyle bakalım, senin kaç adın var? 


Haydi olsa olsa çift isimlisindir. Bir de göbek adın olsa üç. Yerinde 
olsam bu sureyle yarışmaya kalkmazdım. Zaten Rabbimizin sözlerinin hangisiyle yarışabiliriz ki? Bir harfiyle bile yarışa girilmez. 


İhlas Suresi içeriğinin bu kadar derin olmasına karşılık o kadar kısa 
ki hayret edeceksin. Ama sen zaten ezberlemişsindir Kulhuvallahu 
ehad'ı. Bu yüzden 4 ayetlik İhlas Suresi'nin her ayetinin sonunun 
'd' harfi ile bittiğini biliyorsundur. Eğer gözlerinle görmek istiyorsan, Kur'an'a bakabilir ve ayet sonlarındaki durakların önünde dal 
harfini görebilirsin. İşte böyle; “3” 


Haydi bunu bildin diyelim. Peki, Kur'an'ın son sayfasında yer alan 
112. sure olduğunu, ama iniş sırasına göre 20. sırada yer aldığını 
biliyor musun? Hah ha... Bunu bil de göreyim. Bir dakika ama, 
ben dedikten sonra “Biliyorum artık,” demek yok. Olmaz öyle şey. 
Ben söyledim önce. Mızıkçılık yapma da devam edelim şu yazar 
uyanmadan. 


























Bu sure için Peygamberimiz, “Kuranın üçte biridir, “ diyormuş. 
(Buhari, Tevhid, 1) 


Kesirleri öğrendin mi? Bir de matematik dersindeyken ne işime 
yarayacak, diyordun. Bak gördün mü, lazım oldu işte. 


Bir bütünün üçte biri demek, o parçadan toplamda üç tane olursa 
bir bütünü oluşturur demek. Şimdi bu sure, hem 4 ayetçik hem 
de nasıl oluyor da tüm Kur'an'ın üçte biri oluyor deme. İçindeki 
manalar ve değeri anlamında söylüyor onu Peygamberimiz. 


... 
Okudum geldim. Sen? 


İhlas Suresi'ni çok seviyorum. Her akşam yatarken mutlaka okurum. Yazar da okumuş mudur acaba uyumadan önce. Neyse şimdi onu anmanın sırası değil. 


Benim gibi böyle çok sevdiği için bu sureyi her namazında okuyan 
bir sahabi varmış. Peygamberimiz ona; “Onu sevmen seni cennete götürür, “demiş. ( Tırmızi, Fezailul Kur'an , 11) Belki beni de 
götürür, kim bilir. Sen de okursan seni de götürür. 


Meğer Neler Olmuş? 
Neler neler olmuş, sen dünyada yokken bilemezsin. 


Peygamberimiz, henüz Müslüman olmayan insanlarla güzel güzel 
konuşur, onlara Allah'ı anlatırmış. Kendilerini ve bütün kainatı, 
yeryüzünü, gökyüzünü, hayvanları, bitkileri kısacası her şeyi yaratan bir Allah olduğunu söylermiş. Başka ilahlar edinmeyin, dermiş. 
O dönemde ise insanların çoğu bir sürü ilaha taparmış. Bir puta 
gider dua eder, ondan bir şey elde edemediğini görünce sinirlenir, 
taştan yapılma putu kırıverirmiş. Bu kadar olur mu, diyorsun doğal 


olarak. Duyuyorum seni, üstelik katılıyorum da sana ama hayret 
ederken sessiz ol biraz. Yazarın uyanıp anlatımımın yarıda kalmasını istemem. 


Peygamberimiz yine böyle herkese Rabbimizin bir ve herkesi 
yaratan tek yaratıcı olduğunu anlatıyormuş ki Mekkeli müşrikler 
gelmişler. Tamam demişler, haydi diyelim doğru diyorsun, peki 
Allah'ın soyu kime dayanıyor? 


Hoppala... Böyle de soru olur mu? Böyle dememiş tabii Sevgili Peygamberimiz. Sabırla karşılamış sorularını. Dikkatle dinlemiş, onlar 
da neleri merak ediyorlarsa sormuşlar. O sırada Cebrail a.s. gelmiş 
ve İhlas Suresi'ni okumuş Peygamberimize. Cebrail (a.s.)'ı Peygamberimizden başka gören olmazmış. Çünkü senin de bildiğin gibi o 
vahiy meleği. Sadece peygamberler için geliyor. 


Peygamberimiz de İhlas Suresi'ni okumuş müşriklere. Bakalım hazine sandığında neler var müşriklere cevap olarak. 


Gizli Saklı Hazine! 
Sandık İçindeki Ne? 


Her Müslüman'ın kabul edeceği gibi Allah birdir, tekdir, Ondan 
başka ilah yoktur. Ondan başka yaratıcı yoktur. Ihlas Suresi'nde 
de Allah'ın bir olduğu anlatılıyor. (ihlas Suresi - 1. ayet) 


Allah'ın birliği ile ilgili küçükken bir şiir okumuştum. Şimdi hatırlamıyorum. Allah'ın bir olduğunu anlatıyordu. Biricik Allahım diye 
bir ifade vardı içinde hoşuma gitmişti. Beni yarattığını bildiğim, 
kendisine güvendiğim Rabbimin biricik olması beni mutlu etmişti 
sanırım. Belki de başım sıkıştığında kime gideceğimi bilmek rahatlatmıştır beni. Öyle ya, birden fazla ilah olsaydı hangisine dua 
edecektik? Birine yönelsek diğeri küsebilirdi. Küçük bir kuşun 
istemeyeceği bir şeydi bu. Birini küstürmek. Hele ben hiç dayanamazdım. Şimdi böyle olduğuma bakma aslında yufka yürekli 
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biriyim, gerçekten. Bu yüzden işte yaratıcımızın tek ve biricik olmasına sevinmiştim. 


Peki Rabbimiz, kendini başka nasıl anlatıyor? İhlas Suresi'ne göre 
“Rabbimiz Samed'dir.” (İhlas Suresi 2. ayet) Samed demek, herkesin kendisine ihtiyaç duyduğu zat demek. Ama aynı zamanda 
onun kimseye ihtiyacı yok demek. Uff benim bu dünyada ihtiyacım olan şeyleri düşünüyorum da Rabbimiz ne büyük diyorum. 
Hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. 


Gerçekten de şu kainatta yıldızlara bak, güneşe bak, gezegenlere 
bak. Sonra yeryüzüne in; (Umarım uzay aracın vardır, yoksa nasıl 
inersin bilmem.) hayvanlara bak, toprağa, suya bak. Ee bir dur da 
kendine bak tabii. Hepsinin, hepimizin Ona ihtiyacı yok mu? Ama 
onun bu saydıklarımın hiçbirine ihtiyacı yok. Ne güçlü, ne kuvvetli 
bir yaratıcımız var. 


Peki gelelim müşriklerin sorusuna. İhlas Suresi diyor ki; “4/44 
kimseden doğmamıştır. O kimsenin babası değil, kimse de onun 
babası değildir.” (İhlas Suresi 3. Ayet) Zaten böyle bir şey düşünülemezdi. Çünkü ilk ayette Rabbimizin tek olduğu söylenmişti. 
Hiç kimse ona denk olamaz ki. (İhlas Suresi 4. Ayet) Kimse onunla 
bir tutulamaz. Kalbimizdeki tüm sevgileri bir tarafa koyalım yine de 
onun sevgisiyle eşitlik sağlanamaz. O her zaman daha ağır basar. 
Zaman zaman unutup bilgisayar oyununa dalabiliriz. Ama o hep 
yüreğimizin en güzel köşesindedir. Döner dolaşır başımız seccadeye değer beş vakit. Yatarken dua eder, Onu anarız. Ona güvenir, Ondan yardım bekleriz. “Allahım noooolur” diye inlediğimiz 
zamanlar hiç de az değil. 


İhlas Suresi, bize yaratıcımızın ne kadar eşsiz olduğunu anlatan surelerden biri. Yazarın süper gözlüğünü bulabilirsem başka şeyler 
de görebilirim diye umuyorum. Bakalım nereye koymuş. 


Evet gözlüğü taktım. Gözümün önünde Kelime-i Tevhid belirdi. 
Kelime-i Tevhidi küçükken anneannem öğretmişti. La İlahe İllallah, 
Muhammedün Rasullullah. Allah'tan başka İlah yoktur ve Hz. Muhammed onun resulüdür. 


İhlas Suresi kocaman bir Kur'an'ın üçte biri olacak kadar değerli 
bir sure. 


“Ben tek olan, başka birinden doğmamış, en güçlü en kuwvetli, 
kimseye ihtiyacı olmayan Allah'a inanıyorum. Bununla da gurur 
duyuyorum,” diyebiliyor musun? O halde sen İhlas Suresi'nin 
hakkını veriyorsun. 


Kendimi tutamayıp “İşte bu!” diye bağırdım. Eyvah yazar uyandı. 
Hemen gitmem gerekiyor. 


Beni merak mı ediyorsun. Ara ara uğrarım. Belki bir ara kendimi 
de tanıtırım. Şimdilik hoşça kal. 
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Bilgisayar başında yazı ile uğraşırken uyuyakalmışım. Rüyamda 
amcamı gördüm. Uyanınca hemen aradım kendisini. Bu kitabı yazmaya başlarken beni en çok destekleyenlerden biri amcam. Bir 
işe giriştiğinde en yakınındaki insanların seni desteklemesi kadar 
güzel bir şey yoktur. Ben tam bunları düşünürken aklıma Tebbet 
Suresi geldi. Ne alaka diyeceksin, biliyorum. Ama istersen sure ile 
tanış, ondan sonra alakayı kendin gör. Bu arada bilgisayarım kendi 
kendine mi çalışmış? Isınmış epey... 


Tanışalım, İsminiz? 


Amcamla, amcanla hatta tüm amcalarla ilgisi olan bu surenin adı, 
birinci ayetin ilk kelimesinden geliyor. Tebbet diye başlıyor sure. 
İlk kelimeler, “elleri kurusun” demek. Bu kelimenin anlamını öğrenince çok garipsedim. Bizim büyük kitabımız Kur'an, kime bu 
şekilde sesleniyor olabilir, diye düşündüm. Kimin elleri kurusun? 
Biraz sabredersen bunun cevabını meğer neler olmuş diye sordugumda alacaksın. 


Bu sureye, kimileri Ebu Lehep, kimileri Mesed Suresi de diyormuş. İki kelime de surede geçiyor. 


Benim anket yaptığım kişiler, genelde Mesed veya Tebbet dediklerini ifade ettiler. Haydi rakamları da vereyim, araştırmam gerçekçi olsun. 9021'i Mesed dedi. Gerisi Tebbet diye bildiklerini söylediler. 


Tebbet Suresi'nin ilk dört ayetinin sonu 'be' harfi ile bitiyor. Bir 
tek son ayetin sonu, 'dal' ile bitiyor. Ezberlerken aklında bulunsun. Ayetlerin sonundaki be harfini görünce beni hatırlarsın. 


İşte böyle; 5» 


Mekke'de inen Tebbet Suresi, ezberlenmesi kolay ve ayetleri kafiyeli surelerden biri. Üstelik sadece 5 ayet. Onu Kur'an'ın başlarında arama. Çünkü neredeyse en sona yakın bir sure. 114 sureden oluşan Kitabımızda sondan 4. sure kendisi. Mushaftaki sıraya 
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göre 111. sure olsa da iniş sırasına göre 6. sure. Kur'an'ın ilk inen 
ayetlerini içeren Alak Suresi ile arasında 4 sure var. Peki Peygamberimiz Hira'da vahiy meleği Cebrail (a.s.)'ı gördükten tam 4 sure 
sonra neler mi olmuş? 


Meğer Neler Olmuş? 


Allah, Peygamberimize ilk ayetlerde okumasını emretmişti. Kendisine peygamberlik Alak Suresi ile gelmişti hatırlarsan. Peki insanlara peygamber olduğunu hemen söyledi mi? 


Allah, kendisine önce en yakın akrabasını uyarmasını söyledi. 
Böylece Peygamberimiz, en yakınlarını İslam Dini'ne çağırmaya 
başladı. Eşi Hz. Hatice, en yakın arkadaşı Hz. Ebubekir İslam”ı hemen kabul ettiler. Peygamberimizin her zaman yanında olacaklarını söylediler. Bir gün Peygamberimiz Mekke Şehri'nde bulunan 
bir tepeye çıktı ve Kureyş kabilesine seslendi. Kureyş Kabilesi 
Mekke'nin en büyük kabilelerindendi. Üstelik Peygamberimizin 
akrabaları da Kureyşliydi. Tepeden tüm Kureyşlilere seslendi Peygamberimiz. Onlara bir olan Allah'ı anlattı. Putlara tapmaktan vazgeçirmeye çalıştı. İşte tam o sırada büyük bir sessizlik oldu. Tüm 
Kureyş, Peygamberimizin güvenilir biri olduğunu biliyordu. Çocukluğundan beri çok sevilen, sayılan, güvenilen biriydi. El-emin, lakabını takmışlardı ona. Çok güvenilir, emin insan demişlerdi. Şimdi 
acaba doğru söylüyor olabilir mi, diye düşündüler. Gerçekten bizi 
yaratan, her şeyi bizim için var eden, kainatı güzelliklerle dolduran 
bir olan Allah'a mı ibadet etmeliyiz, diye geçirdiler akıllarından. Bu 
oldukça kısa bir süreydi. Öyle bir saat düşünmediler tabii. Çünkü 
o sessizliği biri bozdu. 


Ebu Lehep. Tanıdık geldi mi? Tebbet Suresi'ne Ebu Leheb Suresi de 
denir demiştik, hatırladın mı? Ebu Lehebin adı Tebbet Suresi'nde 


geçiyor. Üstelik eşinden de bahsediliyor. Aa ne güzel diye atlama 
hemen. Çünkü pek de güzel bir şekilde bahsedilmiyor. 


Ebu Leheb, Peygamberimizin amcası. İşte tüm o sessizliği bozup 
Peygamberimize kızan, bağıran, hakaretler eden ve ellerin kurusun diye haykıran kişi o. Nasıl olur, demiştim bu sureyi ilk okudu- 
&umda. Bir amca yeğeninin yanında olmaz mı? Üstelik Peygamberimiz babasını hiç görmedi. Amcası ona destek olmalı, yanında 
yer almalıydı. Her an onu kollamalı, başına bir şey gelmesin diye 
üzerine titremeliydi. Benim amcam böyle yapmıştı. Balık tutmaya 
gidip tekneden düştüğümde peşimden denize atlamıştı. Mahallede bana sataşan büyük çocuklara karşı beni korumuş, iri cüssesiyle onların gözünü korkutmuştu. 


Ama Ebu Lehep, yeğenini korumadı. İnsanlar sessizce Peygamberimizi dinlerken Ebu Lehep, bütün halkın önünde onu küçük 
düşürmek için hakaret etti. 


Peygamberimizin amcası olmayı hak etmedi. Tebbet Suresi işte 
bu olay üzerine geldi. Asıl “Onun e/leri kurusun, kurudu da, “dedi 
Allah. (Tebbet Suresi, 1. ayet) Böylece gerçekte kimin haklı oldugu ortaya çıktı. 


Gizli Saklı Hazine! 
Sandık İçindeki Ne? 


Sandığın içinden bu defa bizi mutlu eden şeyler çıkmayacak. Buna 
hazırlıklı olmalısın. Peygamberimizi çok üzen birinin hikayesi çıkacak içinden. 


Ebu Lehep bu hikayede tek başına değildi. Karısı da vardı. Yani 
Peygamberimizin yengesi. İkisi birlikte Peygamberimizin geçeceği 
yollara dikenler atarmış ki ayaklarına batsın diye. Kabe'de namaz 


kılarken secdeye eğildiğinde başına çöp dökerlermiş, deve pisliği 
atarlarmış. 


Peygamberimiz, her defasında büyüklük gösterir, konuşmazmış 
onlarla. Böylece daha çok sinirlenirlermiş. Bir defasında bunu 
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ben de denedim. Büyük sınıflardan beni çok sinirlendiren bir 
çocuk vardı. Okul koridorunda yürürken ayağıma çelme takar ya 
da kantinde sıra beklerken itekleyip önüme geçmeye kalkar sonra 
da kahkahayla gülerdi. Ben de her defasında bağırır çağırır, kızar 
köpürürdüm. O ise gülmesini arttırır, daha çok eğlenirdi. Bir gün 
kantinde tam oturmak üzere olduğum sandalyeyi arkamdan çekmiş ve benim yere kapaklandığımı görünce katılırcasına gülmeye 
başlamıştı. Ben de “Allah Allah, bu sandalye de niye kendi kendine 
düştü ki,” diye söylenip sandalyemi düzeltip oturdum. Onu görmezden geldim. Bir an şaşaladı, bocaladı, ne yapacağını bilemedi. 
Tıpkı Peygamberimiz gibi yapmış ve olgun davranmıştım. O ise 
deliye döndü. Kendisini yok saymama öyle bozuldu ki. Birkaç defa 
daha denedi beni düşürmeyi ama her defasında ona bakmadan 
geçip gidiyordum. Artık gülmüyordu. Çünkü onu güldüren şey benim yere düşmem değil, düştükten sonra bağırıp çağırmamdı. Onu 
da yapmayınca bana takılmaktan, bulaşmaktan vazgeçti. 


Tebbet Suresi'nde Ebu Lehep ve karısının kötülüklerinden bahsediliyor. Peygamberimiz, insanların eşit olduğunu, Allah katında 
zenginin, fakirden farkı bulunmadığını anlattıkça deliye dönüyormuş Ebu Lehep. Çünkü zenginin güçlü ve kuwvetli olduğuna, fakirle 
eşit olamayacağına inanıyormuş. Peygamberimiz de Allah'ın tüm 
insanları, köleyi hürü, zenciyi beyazı, zengini fakiri eşit yarattığını 
söylediği için bunlara inanmak istemiyormuş. 


Ama Tebbet Suresi'nde, denildiğine göre Ebu Lehep'in zenginliği 
ona bir fayda sağlamamış. (Tebbet Suresi, 2. ayet) 


Ebu Lehep'in karısının çok değerli bir kolyesi varmış. Peygamberimizi hiç sevmediği için o değerli kolyeyi Peygamberimize kötülük 
yapmak için harcayacağına dair yemin etmiş. Tebbet Suresi'nde 
bu kolyeden de bahsedilir. (Tebbet Suresi 5. ayet) Dünyadaki o 
kolyenin, ahirette kendisine fayda vermeyeceği belli değil mi? 
Keşke daha güzel şeyler için harcasaymış. 


Gördüklerim | “Hazır Akıma) 
Süper gözlüğümü takıp sureye baktığımda gözlüklerim ıslandı göz- || Gelmişken”;! 
yaşlarımdan. Peygamberimizin amcasının onun yanında olmayışı | Gün içinde! 
çok üzdü beni. Sonra bir diğer amcası Ebu Talip'i düşündüm. O (Kur'an'da en çok! 
nasıl da korumuş kollamıştı Peygamberimizi! “Sen istediğini yap, okuduğumuz | 
amcan sağ olduğu sürece seni koruyacak,” demişti. Sonra diğer sure, Fatiha ! 
amcası Hz. Abbas Müslüman olduğunda nasıl sevinmişti Peygam- Sürenin | 
berimiz. Diyorum sana, büyük bir işe başlarken yanında sana de- | 
ger veren birilerini olması çok önemlidir. Namazların her 

rekatlarında | 
Gerçi Peygamberimizin yanında amcası Ebu Lehep olmasa da, Al- okunmaktadır. ! 


lah onun yanında ya işte. Bu sure ile onu hissetti Peygamberimiz. 
Ben de hissettim. Gözlerim biraz da bu yüzden yaşardı. Süper 
gözlüklerim bu yüzden buğulandı. Ne olursa olsun Rabbim be- | 
ll. Ama yok, ben 
le diyebiliyordu P b , i 
nimle diye iye u Peygamberimiz Mw bedia 


sure okuyo- | 
rum namaz | 
dışında diyor- 
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Bütün gün oturdum durdum, iki satır bir şey yazmak gelmedi içimden. Arayıp beni ziyarete gelmek isteyenlere de çok meşgulüm 
dedim. Ama beni meşgul edecek yazılarımı da yazamadım. Sonuçta tüm günü boşa geçirmiş oldum. Sonra bir de baktım akşam olmuş. Yatma vakti gelmiş. Zamanı yetiştiremiyorum diye sızlanarak 
uyumaya çalıştım. Tam o anda aklıma takıldı bu sure. Nasıl oldu da 
ben düşünemedim daha önce. Üstelik bu sure Kur'an'ın çok kısa 
surelerinden biri. Ama unutmuşum işte zamandan şikayet ederken. 


Tanışalım, İsminiz? 


Sure adını, ilk ayette geçen 'asr” kelimesinden alıyor. Hangi sure 
olduğunu da söylemiş oldum böylece görüyorsun. Asr kelimesi, 
“zaman, çağ, ikindi vakti, asır” gibi anlamalara geliyor. Türkçede de 
kullandığımız asır kelimesi gibi ama 's” ile *r” arasında, “1” olmadan 
söylüyoruz. Ön dişlerin s'yi çıkarır çıkarmaz dilin arkaya kayıp r'yi 
döküveriyor ortaya. Böylece bir bakıyorsun “asr” deyivermişsin. 


Peygamberimizin doğum şehri Mekke'de inen, üç ayetten oluşan 
bir sure Asr Suresi. Sonlara doğru olan surelerden. Mushaf'taki sıraya göre 103. sure ama Peygamberimize kaçıncı sure olarak gelmiş dersen sana İnşirah Suresinden sonra indiği ipucunu verebilirim. İnşirah Suresi'ni hatırlarsın. Hani zor zamanlarda yüreğimizin 
genişlemesi için okuyacaktık. Bu sıralar hiç zor zaman geçirmedin 
herhalde. Okumaya okumaya unutmuşsun. Aman canım sen de, 
kainatın en büyük kitabı Kur'an'ı okumak için illa başımızın dertte 
olması gerekmiyor. Rabbimiz bizimle bugün ne konuşacak diye 
merak edip açıp okuyabilmeliyiz rahatlıkla. 


En çok ne zamanlar Kur'an okuyorsunuz sorusuna anketime katulanlardan 17'si kandil gecelerinde coşuyorum cevabını verdi. 
38 tanesi tam sayısını bilmiyorum her gün okumaya çalışıyorum 
dedi. 5 tanesi cenazemiz olunca ya da kabristana gidince okuyorum dedi, onun adına üzüldüm gerçekten. Kur'an sadece 
mezarlıklarda okunmak için gelmemiştir sonuçta. 40 tanesi 
de, her akşam yatmadan mutlaka bir sayfa okumaya çalıştığını 
söyledi. İşte bu benim günümü güzelleştiren en güzel haber 
oldu. Umarım sen de o 40 kişinin içindesindir. Asr Suresi'nin 
üç ayetinin üçünün de sonu 'ra' harfi ile bitiyor. Bu şekilde her 
ayeti 'ra' ile biten ve yine kısacık olan bir sure vardı hatırlar mısın 
> bilmem? Üstelik Asr Suresi'nin ayet sayısı kadar ayete sahipti. 
p- ea Bakalım bulabilecek misin? Geçmişe dalmanın tam sırası. Haydi 
yy birkaç sayfa geriye git bakalım. 








Meğer Neler Olmuş? 


Bildiğin gibi Peygamberimizin arkadaşlarına “sahabi” denir. Ona 
inanan, onu destekleyen ve Peygamberimiz zamanında yaşayıp 
onu görüp Müslüman olanlar sahabe diye anılır. Peygamberimizle 
birlikte yaşadıkları bu güzel çağa da mutluluk çağı anlamında Asr-ı 
Saadet denir. İşte sana tanıdık bir kelime. Asr kelimesini burada 
da gördük. Çağ anlamında kullanıldığını da söylemiştim. Nereden 
geldim bu konuya. Uykusuzluktan kafam karışmış olabilir. E&er Asr 
Suresi'ni, günün başında okumayı akıl etseydim, zamanımı daha 
iyi kullanabilirdim. Nedenini sandıktan çıkanlarda bulacaksın. 
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Sahabeden iki kişi bir yerde sohbet ettikten sonra bulundukları 
toplantıdan ayrılacakları zaman birbirlerine asr suresini okurlarmış. 
Simdi diyelim, sen beni mevlit için gittiğin komşuda gördün. Karşılaştık, selam verdik birbirimize. Oturduk, mevlidi dinledik. Sonra 
konuştuk, bir iki hoşbeş ettik, hal hatır sorduk. Sen bana yazıların 
nasıl gittiğini sordun, ben sana okul ne durumda, derslerden kırık 
çıkık var mı dedim. Sen bana kolaylıklar, ben de sana zihin açıklığı 
diledim. Ee, sonra yollarımızı ayırıp bir daha hiç görüşmemek olur 
mu? O kadar sohbet, muhabbet ettik. Birbirimizde hakkımız kalır. 
İşte bunun için sahabilerin yaptığı gibi birbirinize asr suresini okur, 


l a. işimi 


selam verir ayrılırız. Birbirimize güzel temennilerde bulunur, dua 
ederiz. 


Herhalde mesajım yerine ulaşmıştır. Bir de hatırlatayım, öyle markette, durakta beni görürsen kafanı çevirme. Selam et ki konuşalım, sohbet edelim azıcık. Belki yanlış durakta bekliyorumdur, 
bana doğru bir yol tavsiye edersin. Bir de canım sıkılıyor bazen, 
hep yaz yaz... Konuşacak kimse de yok papağanımdan başka. O 
da kendi kendine mırıldanmaktan başka bir şey yapmıyor. Kendi 
konuşmamın tekrarını ne yapayım, yeni bir şeyler duymak istiyorum. 


Gizli Saklı Hazine! 
Sandık İçindeki Ne? 


Birbirlerini seven sayan insanların bir araya geldiklerinde ya da 
birbirlerinin yanından ayrıldıklarında okudukları bir sureyse bu, 
hazine sandığından güzel şeyler çıkacak demektir, değil mi? Asr 
Suresi'nde zamanın kıymeti anlatılıyor aslında. Birbirlerine doğruluğu tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenlerin kazançlı oldukları 
ama geri kalanların kayıpları anlatılıyor. Gerçekten mesela ben 
bugünü kaybettim. Çünkü ne kimseyle muhabbet ettim, ne birine tavsiyede bulundum... Rabbimiz eğitime, öğrenmeye çok 
önem veriyor. Birbirimizden bir şeyler öğrenmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Zor zamanlarımızda birbirimize destek olmamızı, toplumsal kurallara karşı birbirimizi uyarmamızı hatırlatıyor. 
Kur'an da bizim için doğruyu tavsiye eden bir rehber işte... 


Bazen hata yapıyoruz, yanlışlara düşüyoruz. Bilmeden yapıyoruz 
tabii fark etmiyoruz. Yanlış olduğunu düşünemeyebiliyoruz. O 
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son cüzünün | 

başındaki 
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ı Nebe Suresi'dir. 
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zamanlarda bize yol gösteren, doğru olana işaret eden bir “- 
arkadaşımız olmalı. Birbirimizi hatalara karşı uyarabileceğimiz Şa, 
dostluklar edinmeliyiz. İşte bu kitabı bu yüzden yazıyorum. Sana 
anlattığım bunca şeyden sonra, bir gün bir yerde yolumuz kesişirse 

ve ben bilmeden bir yanlış yapmışsam, elimden tutmalı ve bana hakkı — 
tavsiye etmelisin. Çünkü Asr Suresi öyle diyor. Süper gözlüklerim | 
seninle bir gün yollarımızın kesişeceğini söylüyor. O gün ikimiz de © 
birbirimize güzel şeyler tavsiye edelim olur mu? 4 


> 


İşte bundan sonra zamanımı değerlendirmek için yapacaklarım: e 
#Önceliklerimi iyi belirleyeceğim. - 
# Acil işler neler, onları sıraya koyacağım. 23 
«Plan yapacağım. Haftalık aylık ve günlük planlarım olacak. “e 


Bunları duvarıma asacağım. 








# Bugünün işini yarına bırakmayacağım. 
s Arkadaşlarımla görüşmeye de vakit ayıracağım. 
s Ders aralarında teneffüslerim de olacak. 


#Dinlenme zamanlarımı da, ayaklarımı uzatıp boş 
geçirmeyeceğim. Düşünce üreteceğim. 








Tanışalım, Isminiz? 
Kur'an'ın en güzel kıssasıyla tanışmaya hazır mısın? 


Yusuf Peygamber'in dillere destan güzelliği, sureye de yansımış. 
Kur'an'ın en güzel kıssası diye anılan bir kıssayı barındırıyor bu 
sure. Adını da, 4. ayetten itibaren hikayesi anlatılmaya başlanan 
Yusuf Peygamber'den alıyor. Yusuf Peygamber, Peygamberimizden çok uzun yıllar önce yasamış bir peygamber. Babası Yakup 
(a.s.) da bir peygambermiş. Zaten hikaye Yusuf (a.s.) babası ve 
kardeşleri ile ilgili. Bir de yıldızlar ve ayla ilgili. İbrahim (a.s.)'ın kendilerine bakıp batan şeyleri sevmediğini söyleyerek Allah'ı buldugu yıldızlar ve ay değil. Bu yıldız ve ay, Yusuf Peygamber'in rüyasıyla ilgili. Hz. Yusuf rüyasında yıldızların ay ve güneşin kendisinin 
önünde saygıyla eğildiğini görmüş. Yakup Peygamber, kıskanabilecekleri endişesi ile oğlu Yusuf'tan bu rüyayı kardeşlerine anlatmaması ricasında bulunmuş. Benden daha fazla ipucu alamazsın 
bu bölümde, gerisi hazine sandığında. 


Yusuf Suresi 111 ayetten oluşuyor. Birlerden biri fazla falan değil. 
Doğru yazdım. Tam 111 ayet. 


Üstelik hepsini de okudum. Senin için notlar aldım. Peki Kur'an'ın 
en güzel kıssasını içeren bu sureyi Kur'an'da nerede buldum, biliyor musun? Kur'an'ı açınca hemen karşına çıkmıyor. Şöyle 12. sureye doğru ilerliyorsun, bu sırada 6. sırada En'am Suresi'ni ve 10. 
sırada balığın karnında zaman geçirmiş olan Yunus Peygamberin 
anlatıldığı Yunus Suresi'ni geçiyorsun. İşte 12. sureye gelince de 
Yusuf Suresi'ni buluyorsun. Gözün aydın. 


Anketi yaptığım tanıdıklarım arasında en hızlı sure bulma yarışması 
yaptım. Surenin adını söylüyorum, onlar da en kısa sürede bulmaya çalışıyorlar. Rekor 3 saniye 42 salise. Nasıl oldu da bu kadar 
kısa sürede buldu, ben de anlamadım. Acaba bir ayraç falan mı 
vardı? 


a 


“Hazır Aklıma 


Gelmişken”; 
Kur'an'ı 
Kerim'de 
ismi açıkça 
zikredilmiş 
tek Kadın Hz. 
Meryem'dir. 
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EN GÜZEL KISSA İSTE BURADA | 


İYUSUE SURESİ 










“Hazır Aklıma 
Gelmişken”; 
“Kuran'da Kıssaların en güzeli diye isimlendirilen Yusuf 
Kıssası, Yusuf 


Suresi'ndedir. | 
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Meğer Neler Olmuş? 
Neler olmuş da, Kur'an'da Yusuf Peygamberin hikayesi anlatılmış? 


Hani sana İsrailoğulları diye bir kavimden bahsetmiştim. Kur'an'da 
kendilerinden sıklıkla söz ediliyordu. İşte Mekkeliler, bir gün Peygamberimize gelerek İsrailoğulları ile ilgili sorular sormuşlar. Neden Mısır'a gittiler, demişler. 


Mısır'ın nerede olduğunu biliyor musun? 

Mısır Türkiye'nin güney batısında yer alan bir ülke. İsrailoğulları 
ne olmuş da Mısır'a gitmişler diye soran insanlara Peygamberimiz, 
Yusuf Peygamber'in öyküsünü anlatmış. 


Küçük bir çocukken Mısır'a köle olarak giden sonra orada kral 
olan bir peygamberin cesaret ve gayret dolu öyküsünü aktarmış. 


Peygamberimizin arkadaşları için Yusuf (a.s.)'ın öyküsü cesaret 
verici etkilerde bulunmuş. Çünkü o zamanlar İslam'ı yaymak için 
çok çalışıyor ama bazen olumsuz şeylerle karşılaşabiliyorlarmış. 


Zorluklara rağmen kölelikten hükümdarlığa yükselen bir peygamberin öyküsü ile kendilerine güvenleri gelmiş. Yusuf Peygamberin 
nasıl olup da koca bir ülkenin hükümdarlığına geçtiğinin öyküsü, 


dilden dile dolaşmış. 


Gizli Saklı Hazine! 
Sandık İçindeki Ne? 


Yusuf Peygamber, küçük bir çocukken kardeşlerinin kendisini kıskanması sonucu onlar tarafından çölde bir kuyuya atılır. Babası 
oğlunun öldüğünü düşünmekte ve çok üzülmektedir. Ağlamaktan 
gözleri görmez olur. Ama merak etme sonra açılacak. Nasıl olduğunu öğrenmek için bölüm sonunu beklemelisin. Yakup (a.s.) 
uzun yıllar sabretmiş. Sen de biraz sabredebilirsin, değil mi? 


Biz hikayemize devam edelim. Kuyuya atıldıktan sonra çölden 
geçen bir kervan, Yusuf (a.s.)'ı fark eder ve kervandakiler onun 
güzelliğine hayran olurlar. Köle olarak Mısır kralına satarlar. Sarayda kendisine atılan bir iftira sonucunda yolu bu defa hapishaneye 
düşer. Kuyudan saraya, oradan hapishaneye... Ama hepsinde Yusuf (a.s.) Rabbine güvenir. O kendisi için bir çıkış yolu bulacaktır. 
Hapishanedeyken kralın bir rüya gördüğü ama kimsenin yorumlayamadığı haberini alır. Kendisi Allah'ın izniyle kralın rüyasını yorumlar ve kral onu serbest bırakır. Yusuf (a.s.)'ın macerası burada 
bitmez. Kralın emriyle sarayda görev alır. Görevini başarıyla yerine 
getirir, çok çalışır ve devletin başına geçer. Bu sırada kardeşlerinin 
yolu da Mısır'a düşer. Kardeşleri onu tanıyamaz. Çünkü artık Yusuf 
Peygamber, kuyuda bıraktıkları küçük çocuk değildir. Allah onu 
hem bir kral hem de bir peygamber yapmıştır. 


Bundan sonrası için Kur'an'ın en güzel kıssasını kendin okumalısın. 


Aa sahi, Yusuf Peygamber'in babası Yakup (a.s.)'ın gözlerinin 
nasıl açıldığını söylemeyi unuttum. Yusuf (a.s.) Mısır'da kardeşleriyle karşılaşınca onlara kendi gömleğini çıkarıp vermiş. Bunu 
babalarına götürmelerini istemiş. Yakup (a.s.) oğlunun mis kokulu gömleğini alınca yüzüne gözüne sürmüş. Allah'ın izniyle Yakup 
Peygamber'in gözleri açılmış. Bu da Yusuf Peygamber'in bir mu- 
CİZESİ İŞİE. 
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Süper Gözlüğümün Ardından 


Gözlüğümü alıp gelene kadar surenin son ayetine gelmişsin bile 
benden habersiz. Ama son ayet bile anlatıyor her şeyi. 


Yusuf Peygamber'in kıssasında akıllı olanlar için çok önemli dersler olduğunu söylüyor Allah. (Yusuf Suresi, 111. ayet) 


Bizde de akıl var çok şükür. Biraz düşünüp bu kıssadan nasıl ders 
almamız gerektiğini bulabiliriz birlikte. 


Yusuf Peygamber, Allah'a inanan ve güvenen biriydi. Bu yüzden 
kuyuya düştüğünde de ümitsizliğe kapılmadı. Bu kolay bir şey değil. 


Bir önceki gün güle oynaya evinin bahçesindeyken, ertesi gün 
kuyudan çıkartılıp bilmediği bir ülkeye köle olarak satıldığında da 
üzülmedi. Başına geleceklere sabretti. 


Ama boş oturmadı. Sabretmek demek, peki madem öyle olsun 
ne yapayım, demek değil ki. Yusuf Peygamber, hep bir çıkış yolu 
aradı. Sarayda kendisine iftira atıldığında bununla da baş etti. Yeteneklerini ve aklını kullanarak hapisten kurtulmayı başardı. Fırsatları 
iyi değerlendirdi. O zamanı ağlayıp sızlanarak geçirseydi önündeki 
fırsatları göremezdi. 


Bir köleyken hükümdarlığa kadar yükseldi. Hiçbir zaman büyüklenmedi, köleyken üzülmediği gibi hükümdarken de büyüklük 
duygusuna kapılmadı. 


Kendini başkalarından üstün tutmadı. Hep iyi niyetliydi. 


Kendisini kuyuya atıp babalarına yalan söyleyen kardeşlerini bile 
affetti. Tüm insanlığa örnek oldu. 








Bu surenin 
adının Ankebut 
yani örümcek 
olması ise 41. 
ayete dayanır. 
(Allah'tan 
bağkalarını dost 
edinenlerin durumu, kendine 

bir ev edinen 
örümceğin durumu 
gibidir. Evlerin 

K en dayanıkğızı ide 
güphesiz örümcek evidir. Keske 
bilğelerdi!) 
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KORKMUYORUM ÇÜNKÜ ALLAH 


NAS-FELAK SOREŞ 


Tanışalım, İsminiz? 


Bugün iki sure ile birden tanıştım. İlk ayetleri, “sığınırım” anlamındaki 'euzu” kelimesiyle başladığı için onlara 'Muawvizeteyn Sureleri 
deniyor. Muavvizeteyn, Allah'a sığınmayı gösteren iki sure demekür. 


Madem ikisi bir arada anılıyor o halde ben de onları ayırmayayım, 
dedim. 


Felak Suresi'nin adı ilk ayette geçen sabah anlamına gelen “felak 
kelimesinden geliyor. 


Nas Suresi'nin de adı, surenin ilk ayetinde hemencecik karşılayıveriyor bizi. Nas kelimesi, seni, beni, anneni, babanı, öğretmenini, 
komşu teyzeyi, televizyondaki sunucuyu, futbolcuyu, otobüs şoförünü anlatıyor. Nas, “insanlar” demek. 


Felak ve Nas Sureleri Kur'an'ımızın son sureleri. Onları gördüğünde 
artık koca bir kitabı bitirdiğini anlarsın. Felak Suresi 113. Nas Suresi 
ise 114. suredir. Ama iniş sırasına göre Felak Suresi 20, Nas Suresi 
ise hemen arkasından 21. sure olarak gelmiştir. 


Bu kadar benzerlik içinde aralarında yine de sayısal bir fark var. Felak Suresi 5 ayet ama Nas Suresi bir ayet daha fazla, yani 6 ayettir. 
Okuması ve ezberlemesi çok kolay olan bu iki sureyi genelde uykudan önce mutlaka okurum. 


Uykudan önce en çok okudukları sureleri sorduğumda; 9065'i İhlas Suresi'nden sonra bu iki güzel sureyi de söyledi. Geri kalanlar 
Ayete'l Kürsi ve Amene'r-Rasulü gibi dualar okuduklarını belirttiler. 


Ayete'l Kürsi Kur'an ayetlerinin efendisi olarak anlatılır. Bir de Bakara 
Suresi'nin son ayeti var. Ona da Amene'r - Rasulü diye biliriz. İkisini 
de çok sık okumamız gerektiği belirtilmiş Peygamberimiz tarafından. 
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Gelmişken”;ı 
Rahman Su-! 
resi çok okudu-| 
ğumuz surelerdendir. Bu sure, 
Allah'ın güzel | 
isimlerinden 
biri olan Rah-| 
man kelimesiyle 
ibaşladığı için bu 
adı alır. Rahman, yarattıklarına merhamet 
eden anlamına 
gelir. Bu surede 
İslâm ahlâkının 
ilkeleri, Allah'ın 
birliği ve kud-| 
retini gösteren| 
delillerle in- 


sayısız nimetlerden söz edilir. 
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Nas Suresi'nin bir farkı da her ayetin sonu “sin” harfi ile bitmektedir. 
İşte böyle; (© ) 


Aramızda bu kadar zaman geçti, sayfalardır beni okuyorsun. Herhalde bana inanıyorsundur. Ama yok ille de ben gözümle göreceğim, 
dersen kırılmam. Hatta sevinirim. Çünkü bu senin araştırmacı bir 
ruha sahip olduğunu gösterir. Kaçıncı sureye bakacağını biliyorsun. 


Meğer Neler Olmuş? 


Sevgili Peygamberimiz bir gün sahabeden Ukbe b. Amir'e şöyle de- 
MİŞ; 


“Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş ayetler indirildi. 
Kul euzu bi-Rabbi /-Felak ve Kul euzu bi-Rabbi'n-nas. ” (Müslim, Musafirin, 264) 


Buradan bu iki surenin ne kadar değerli olduğunu da anlayabiliyorsun değil mi? 


Ayrıca Peygamberimiz bu iki güzel surenin en güzel sığınma duaları 
olduğunu da söylemiş. (Darimi, Fezailu”l-Kur'an, 25) İşte bu yüzden 
diyorum, ben korkmuyorum çünkü Allaha sığınıyorum, diye. 


Bu surelerde ne var ki beni böylesine rahatlatıyor bilmek ister misin? O halde seni şöyle diğer bölüme doğru alayım. Buyur... 


Gizli Saklı Hazine! 
Sandık İçindeki Ne? 


Hoşgeldin... Seni güler yüzle, samimiyetle karşılıyorum. 


Gelir gelmez seni Felak ve Nas Sureleri'nin güzellikleriyle, insanın 


içini rahatlatan telkinleriyle karşılamak istedim. İşte benim yüzümü 
güldüren şey bu sureler. 


Hepimizin çeşitli korkuları var. Gece karanlığından, hırsızlardan, 
düşmanlardan, yüksekten, fırtına ve gök gürültüsünden korkabiliriz. 
Bunlar insan olduğumuzu ifade eden şeyler. Peki ya surede denildi- 
8i gibi bütün bunların Rabbine sığınırsak ne olur? Gecenin de gündüzün de, ay ve güneşin de, insanların da Rabbi olan Allah'ın onlara 
gücü yeter. O halde korkularımızın önüne Allah'ı koyabiliriz. İşte bu 
iki sure tam da bundan bahsediyor. 


Yaratılan şeylerin kötülüklerinden, karanlık çöktüğünde geceden 
Allah'a sığınmamız gerektiği anlatılıyor. (Felak Suresi, 2-3. ayet ) 


Gece uyandığımda içimde bir korku hissediyorsam hemen bu sureyi okurum. Bilirim ki gecenin Rabbine sığınırsak, O benim korkularımı yok edecektir. 


Tüm kötülüklerden, kötülük yapan ve kıskanç insanlardan, bize de 
kötülük bulaştırmaya çalışanlardan Allah'a sığınmamız gerekir. (Felak Suresi 5. ayet , Nas Suresi 5. ayet ) 


Sihir ve büyü gibi akıl, mantık ve dine aykırı olan şeylerle bizi kandırmaya çalışanlardan, zarar vermek isteyenlerden de sığınmak için bu 
sureleri okumalıyız. (Felak Suresi 4. ayet) 


Surelerde bir de kıskanç insanlardan bahsediliyor. Sen sen ol, seni 
kıskanan birinden olabildiğince uzak dur. Çünkü haset eden, kıskanan kişinin gözü başka bir şey görmez. Senin başarını kıskanıyorsa 
o başarının senden gitmesini ister. Bunun için çalışır durur. Hem 
öylelerinden uzak dur hem de sen öyle biri olma. Başkasının başarısı onu ilgilendirir. Onun için seviniriz ve kendimizde de olmasını 
isteyebiliriz. Bunda bir sorun yok. Ama kıskançlık, ondaki başarının 
ve güzelliklerin de gitmesini istemektir. 


Hatta bazen insanlar bunu daha ileriye götürür ve şöyle derler: “Yeter ki onda olmasın. Bende olması ya da olmaması önemli değil.” 


Gelmişken”; 
Kur'an'ın 
üçte birini 
okumuş gibi 
sevap getiren 
sure İhlas 
Suresi'dir. 
İhlâs, samimi 
olmak, dinin 
özüne uygun 
davranmak 


demektir. 
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Ne tuhaf değil mi? 


Bir arkadaşımızın doğum gününde ona çok güzel hediyeler gelmiş 
olabilir. Keşke ben de alsam böyle hediyeler diye aklımızdan geçer. 
Kötü bir şey mi bu? Elbette ki değil. Ama bütün gün boyunca o hediyelere bakıp somurtur, bir yandan da masanın altında hediyeleri kırmaya çalışırsak bu bizim de kıskanç biri olduğumuzun göstergesidir. 


Bir de içimizden geçen düşünceler var. Arkadaşının doğum günü 
için güzel bir şey beğendiğinde, bakalım o senin için böyle bir şey 
alacak mı? Ne gerek var güzel bir şey almaya gibi bizi kötü düşüncelere yönelten düşünceler. Ya da bilmeden kitabımızı yere düşüren arkadaşımızın kitabını çaktırmadan yere düşürmemizi öneren 
düşünceler. İşte bunlar kötü düşünceler olarak sığınılması gereken 
şeylerdir. Çünkü bunlar birikir birikir ve gerçeğe dönüşebilir. İçimizden geçmesiyle kalmaz ve bir bakarsın bir gün arkadaşının doğum 
gününde gizlice ona gelen hediyeleri kıran birine dönüşüvermişsin. 
Ne kötü bir insan olursun o zaman. Hayır, sen öyle biri olmayacaksın. Çünkü artık Muawizeteyn Sureleri'ni biliyor ve her gece okudugunda her türlü kötülüğün senden uzak olması için dua ediyorsun. 


# Geceleri korkuyla uyandığında korkusunu bir kat daha arttıracak 
şekilde yatağın içinde yalnız olduğunu düşünenler için diyebilirim ki; 
Yalnız olduğum doğru değil. Allah beni koruyor. Üstelik her şeyi o 
yaratmış. Onun her şeye gücü yetiyor. 


# İnsanların hilelerinden, yalanlarından, kötü düşüncelerinden, beni 
kandırmaya çalışmalarından uzak durabilir miyim diye düşünenler 
için diyebilirim ki; 


Bunlardan uzak durmak için hangi sureleri okuyacağımı biliyorum. a p 
Sen de öğrendin. 


# Bazen çok kızdığımda aklımdan arkadaşım için geçen kötü şeyler 
olabiliyor diye dertlenenler için diyebilirim ki; 


Bunları un ufak edecek bir sure biliyorum neyse ki. Hatta iki sure 
biliyorum. 











“Hazır Aklıma 
Gelmişken”; 
Kur'an'ı 
Kerim'in Mücadele Suresi'nin 
her ayetinde 
ALLAH keli- 


mesi vardır. 
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s Başarısız olmak, yarışmayı kazanamamak, doğum günüme kimsenin gelmeyeceği, bu yılın çok kötü geçeceği, tatile gidemeyeceğim 
gibi şeylerle ilgili kaygılara düşenler için diyebilirim ki; 











Kaygılandığım sürece zamanımı güzel şeylerle geçirme fırsatını kaçırıyorum. Bunlardan beni vazgeçirecek iki güzel sureyi aklımda tutuyorum. 


s Bütün öğretmenlerin takdir ettiği arkadaşımın başarısını kıskanmak mı? Böyle bir şey olduğunda diyebilirim ki; 
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Onun başarısı benim başarıma engel değil ki. Üstelik bu düşünce 
beni yiyip bitirecek o yüzden hemen iki sureye başvurmalıyım. 
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Tanışalım, İsminiz? 


Kur'an'da karşımıza çıkacak ilk sureye geldik mi? Neden böyle en 
sondan en başa döndüğümü bilmek için bu kitabın sonunu beklemelisin. 





a. 


“Hazır Aklıma 
Gelmişken”; 

Kainatın en 
| büyük kitabındaki surelerden 
biri de, Lokman 
| (a.s.)'ın oğluna 
öğütlerini içe- 
| ren, Lokman 
Suresi. Bu surehe Lokman (a.3.) 
oğluna, Allah'a 
inanmayı, ana 


a e a e 


Fatiha Suresi'ne “açan” ve “başlangıç” anlamlarında Fatiha denmiş. Ama bu büyük ve anlamlı sure, tek bir isimle sınırlandırılmamış elbette. Kitabın özü anlamına gelen “Ümmü”-Kitap” denmiş. 
(Buhari, Tefsir, I, Ezan, 109; Tırmızi, Salat, 183) Neden kitabın özü 
olduğunu, hangi kitabın özü olduğunu anlayacaksın. 


Tekrarlanan yedi ayet, esas, şifa, hamd, şükür, dua, derinlik, gibi 
adları da var. Halk arasında 'el-ham' diye biliniyor. 
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Kur'an'ın özeti gibi olan bir suredir, Fatiha Suresi. 







babaya saygılı 
Yaptığım ilk anket Fatiha Suresi ile ilgiliydi. Bu kitaba başlamadan olmayı, sorum- 
önce Fatiha Suresi'ni araştırmaya başlamıştım bile. Tanıdığım her- luluk duygusu 
kese sordum. Fatiha'yı günde kaç defa okuyorsunuz, diye. Böyle kazanmayı, 


şey olur mu, herkes mi en az 40 defa der? İnanamadım. Sonra 
gülmeye başladılar. Biraz düşününce sebebini anladım. 7 ayetten 
oluşan bu harikulade iç açıcı sure, Kur'an'ın ilk suresidir ve günde 
beş vakit her rekatta okunuyor. İşte bu yüzden beş vakit namazımızın baş tacı Fatiha Suresi'nin her ayeti ezberlenmeye değer güzellikte ve önemde. Fatiha Suresi, Kur'an'ın ilk suresi ve 7 ayetten 
oluşuyor. İniş sırasında ise 5. sure olarak yerini alıyor. 


iyilik adına deamlı çalışmayı, 
gayret etmeyi, 
sabrı, kibirden 
uzak durmayı 
öğütlüyor. 
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Meğer Neler Olmuş? 


Fatiha Suresi, Kur'an'ın özeti gibi. Peygamberimiz de bu sureye 
çok değer vermiş. Sahabeye her fırsatta bu güzel surenin faziletlerini anlatmış. Hatta bir gün tam mescitten çıkarken sahabeden 
Ebu Said b. Mualla'nın kulağına eğilmiş ve mescitten çıkmadan 
önce kendisine Kur'an'daki en en en en büyük sureyi bildirecegini fısıldamış. O sırada Ebu Said b. Mualla'nın heyecanını tahmin 
bile edemiyorum. Ben olsam yerimde duramazdım herhalde. Peygamberimiz tam çıkarken mescitten, söz verdiği gibi Ebu Said'e 
Kur'an'ın en en en büyük Suresi'ni açıklamış. Sence ne olabilir? 
Aman canım bunda tahmin gücünü kullanmana gerek yok. Fatiha 
Suresi elbette. Peki bu sureyi bu kadar büyük yapan nedir? İşte 
bunun cevabı hazine sandığından çıkacak. Senin için bu kitapta 
son defa hazine sandığını açacağım. 


Gizli Saklı Hazine! 
Sandık İçindeki Ne? 


Kainatın en büyük kitabının en büyük suresini tanımaya hazır mısın? 





Bu güzel sure, bütün övgülerin, teşekkürlerin, şükürlerin Allah'a 
ait olması gerektiği ile başlıyor. Kainatın en büyük kitabının teşekkürle başlıyor olması seni şaşırtmasın. Kainatta Allah'a teşekkür 
etmemiz gereken o kadar çeşitli güzellikler var ki bazen insan her 
saniye teşekkür etse yine de yetersiz kalacak gibi hissedebiliyor. 
Bir hediye aldığımızda ne kadar mutlu oluyoruz. Hemen hediyeyi getirene teşekkür ediyoruz. Peki arkadaşımıza o hediyeyi alma 
gücü ve hissi veren Allah'a teşekkür ediyor muyuz? Binlerce, yüz 
binlerce çeşitlikte hayvan, bin bir güzellikteki bitki, dağlar, denizler 
için teşekkür ediyor muyuz? Bizi deniz kenarına tatile götürdüğü 


için babamıza teşekkür ediyoruz ama o denizi, manzarayı önümüze sunan Allah'a teşekkür ediyor muyuz? 


Evimize her gün ekmek geliyor. Hangi aşamalardan geçiyor da 
soframıza geliveriyor, düşünüyor musun? İşte Fatiha Suresi'nin ilk 
ayetiyle ben bunları düşünüyorum. 


Her şeyde kime teşekkür etmem gerektiğini de açıklayan Fatiha 
Suresi'nin ilk ayetiyle kendime geliyorum. Fatiha Suresi'nin ilk 
ayeti sana, bana ve bütün kainata şu duyuruda bulunuyor: “Büğün 


hamdler, övgüler, teşekkürler, alemlerin Rabbi olan Allah 2 aittir.” 


(Fatiha Suresi, 1. ayet) 


Her şeyin sahibi olan Allah'ın, iki güzel ismi de yer alıyor bu güzel 
surede. Alemlerin Rabbinin Rahman ve Rahim olduğu da anlatılıyor. (Fatiha Suresi, 2. ayet) 


Rahman, bütün yaratılmışlara sonsuz ve sınırsız ikramlarda bulunan demektir. Rahim ise, çok merhametli, rahmeti bol olan Allah'ın 
bir diğer ismidir. 

Madem Allah, Rahman ve Rahim, madem kâinatın sahibi, o halde 
ben de yalnız Ona ibadet eder ve yalnız Ona sığınırım. (Fatiha Suresi, 5. ayet) Her şeyin sahibi olduğuna göre, her şeye gücü yeter. 
O halde bana yardım edecek daha güçlü birisi olamaz. Ben de 
yardımı başkasından dileyemem. İşte bu, bana inanılmaz bir güven 
veriyor. İçimi açan, ferahlatan bu sure ile başladım bu kitabı yazmaya. Aslında her surede bunlardan bahsediyordum, fark ediyor 
muydun? Ona ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükretsek azdır. 
Kainattaki tüm canlılar toplanıp her dakika her saniye teşekkürlerimizi sunsak yine de yetmez, biliyorum. Sadece elimden geleni 
yapmaya çalışıyorum. Bu kitap, benim Allah'a karşı teşekkürümün 
ifadesi. Senin için de öyle olur umuyorum. Sen de kainatın sahibi 
olan Allah'a, evrenin içindeki her şey için teşekkürünü kendi yeteneklerince ifade edeceksindir, eminim. 


“Hazır Aklıma 
Gelmişken”; 
Ayrıca sure-| 
de gökleri ve| 
yerin yaratı”! 
lışı, gemilerin ! 
denizde nasıl 
yüzdüğü, yağmurun yağışı ile 
ilgili de bilgiler 
veriliyor. Lokman Suresi'ni 
Kuran'da 31. 
sure olarak bula- 
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Allah'a sığındığımda kendimi güvende hissediyorum. Çünkü onun 
beni doğru yola ileteceğini biliyorum. Yolunu kaybedenlerin, yoldan çıkanların, kendini kaybedenlerin değil dosdoğru yolda olanların yolundan gitmeyi istiyorum. Kendilerine büyük nimetler verilenlerin yolundan gitmeye çalışıyorum. Allah”ı dost edinenleri takip 
ediyorum. Bu yüzden önce peygamberleri izliyorum. Adım adım 
peşlerinden gidiyorum. Kur'an'da 25 peygamberden bahsediliyor 
ve 25 peygamberin hayatlarında onları örnek alabileceğim çok şey 
var. Sen de benimle birlikte bu mutlu yolu takip edecek misin? 





Fatiha Suresi ile artık hem kendi hayatımda hem de seninkinde bir 
sayfa açmak istedim. Kendime yeni bir başlangıç yaparak günde 
2,5 dakikamı Kur'an okumaya ayıracağım. Ne eksik ne fazla. Bir 
hafta boyunca günde sadece 2,5 dakika okuyacağım. Sonra gitgide 
arttıracağım bu süreyi. Ama azar azar arttıracağım. 


Fatiha Suresi ile gördüm ki Allah'a her şeyden çok ihtiyacım var. 
Ona sığınmaya, dua edip gönlümü rahatlatmaya gerek duyuyorum. 
Bu benim küçük kalbime, kendini iyi hissettiriyor. Ondan başka 
yaratıcı olmadığını biliyorum, buna içimde hiçbir şüphe olmadan 
iman ediyorum. O halde her şeyin sahibi olduğunu da kabul ediyor 
oluyorum. Elimden giden şeyler için üzüldüğümde her şeyin sahibinin Allah olduğunu hatırlamam gerek. Bana tam ihtiyacım olan 
zamanda istediğim şeyleri vereceğini de aklımda tutmam lazım. İşte 
bu yüzden hep Onu hatırlamak, Kur'an'da Onu bulmak için günde 
2,5 dakika Kur'an okumaya karar verdim. 


Papağanım Şakırtı ile tanıştığını biliyorum. Kendisi inkar etse de 
arada bir bilgisayarımdaki dosyalarda bir artış olduğunu fark ediyordum zaten. Hem klavyede harflerin aralarından çıkan tüyleri de 


görmedim değil. O bunu fark ettiğimi bilmiyordu. Ben de çaktır- 


madım şimdiye kadar üzülmesin diye. 
Bu kitabı bitirdiğinde ne yapacağını biliyorsun. 


Kainatın en büyük kitabını açıp Fatiha Suresi ile yolculuğa başlayacaksın. İşte bu yüzden açılış anlamına gelen bir sureyi en sona 
aldım. Senin, benim, Şakırtı ve anketime katılan tüm insanlar için 
kainatın en eski ve en büyük kitabının açılışını yapmak üzere bu 
kitabın bitmesi gerekiyor. 


Her okuduğunda beni hatırlamanı dilerim. 


Şakırtı kulağımın dibinde garip sesler çıkartıyor, sanırım onu da 
unutmamanı istiyor. 


Sana güzel ve keyifli okumalar diliyorum... Çünkü asıl okurluğun 
şimdi başlıyor. 
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İl kayesine değini- 











“Hazır Aklıma! 
Gelmişken”;' 
Kur'an'da za-! 
man zaman 
bazı Kavimlerden bahsedilir. 
Bunlardan biri | 
de Yemen'de | 
yaşamış olan | 
Sebe Kavmi. ! 
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Şu yazar da çok tuhaf doğrusu. O kadar şey yazdı, çizdi, hiç sormadı 
sana Kur'an'da bir sureyi, ayeti ya da bir konuyu bulmayı biliyor musun, diye. Sordu mu? Ben hiç duymadım. 


İyi ki ben varım yanında. Yoksa bu yazar ne yapardı bilmiyorum. Her 
kitabında bir eksiklik olurdu. Şimdiye kadar çoktan pencereden uçup 
gitmiştim ama kitapları yarım yamalak kalmasın diye kıyamıyorum işte. 
Ona değil canım, siz okurlara kıyamıyorum. O yüzden sizlerle bazı 
önemli bilgileri paylaşmak istiyorum. Dikkatle dinliyorsan başlayalım. 


Önce Şakırtı'dan Önemli 
Bir Pratik Bilgi 


Bazen cümle içinde bir ayetten bahsedilir. Ayetin sonunda bir parantez içinde şöyle bir şeyle karşılaşabilirsin; 


(108/2) 


Bu da nedir böyle, 108'i 2'ye mi bölüyoruz, ne yapıyoruz anlamadım, 
diye korkuya kapılma. Matematik dersinde değilsin, rahat ol. İlk baştaki sayı yani 108, sure numarasını, sondaki sayı yani 2, o suredeki 
ayet numarasını gösterir. Şimdi kitabı iyi okuduysan Kur'an'ın 108. 
suresi'nin hangi sure olduğunu hatırlarsın. Ama hatırlayamıyorsan 
Kur'an'a bakman gerek. Baştan sona arayacak değilsin. Onun için 
pratik yöntemler bölümüne bakmalısın. 


Sonra Kur'an'da Aradıklarını Bulmanla 
İlgili Pratik Yöntemlerden Birkaçı 
Bu bölümü okurken eline mealli bir Kur'an alman faydalı olabilir. 


1. Diyelim ki Kur'an'da adı geçen bir sureyi bulmak istedin. İstedin mi? 

Bir peygamber olan Nuh 3.s.'ın adını alan Nuh Suresi'ni bulmak istedin, diyelim. O 
zaman mealli Kur'an'ın en son bölümüne bakacaksın. Burada alfabetik fihrist başlığını görürsün. Alfabetik fihrist, surelerin alfabetik olarak sıralandığı bölümdür. Alfabetik fihristten Nuh Suresi'ni bulduğunda karşına şöyle bir tablo çıkar; 


Bu tabloda görüyorsun ki 
Nuh Suresi 29. cüzdeymiş. 
Üstelik hemen yanında bu 
surenin toplam kaç ayetten oluştuğunu da yazıyor. 
Dikkatle bakarsan 28 ayet 
olduğunu görürsün. 





Elinde tuttuğun Kur'an'da 
kaçıncı sayfada olduğunu da görebilir ve o sayfaya gidip Nuh Suresi ile tanışabilirsin. O kadar yol gitmişken mealini de okursun 
artık. 


2. Diyelim ki bir cüzün başını bulmak istedin. 
Niye cüz bulmak isteyeyim deme. Lazım olabilir. 

Eğer elindeki Kur'an'da cüz numaralarına göre 
bir fihrist yoksa o zaman Kur'an'daki dizilişi- 
ne göre surelerin fihristine bakabilirsin. Orada 
cüz numaralarını göreceksin. 





13. cüzde hangi sureler varmış görmek istüyorsan orada şimşek anlamına gelen Rad 
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Suresi'ni ve İbrahim Peygamber'in adıyla anılan İbrahim Suresi'ni 
görebilirsin. 


z. Diyelim ki sure numarası verilmiş bir sureyi açmak istedin. Demeyelim mi? Diyelim canım. Diyelim de nasıl bulunuyormuş görelim. 


Bir önceki tabloyu kullanarak bu sorunu da çözebilirsin. 


Bugün müminlerin bayramı olan Cuma günü, o halde 62. sureyi 
okumak gerekir dediler. Ama 62. sure diye seslenince önünde 
sayfalar pıtır pıtır açılmıyor ki. O halde hemen fihriste başvurdun. 
Aman fihrist canım fihrist diye yalvarana kadar 62. sureye bakıverirsin, olur biter. İşte orada Cuma Suresi'ni görürsün. Hem de karşısında elindeki Kur'an'a göre kaçıncı sayfada olduğu da yazıyor. 


4. Diyelim ki Kur'an'da bir kelimeyi bulmak istedin. Ooo sadece bir tane mi, 
bir sürü kelime bulmak istiyorum diyebilirsin, bence sorun yok. Elinde mealli 
bir Kur'an varsa konu fihristine bakman 
yeterli olacaktır. 


Alfabetik olarak konular sıralanmıştır. 


Mesela Kur'an'da kıblemiz Kâbe'den 
nasıl bahsedilmiş görmek istedin. 


Hemen K harfinde Kâbe'yi buluyorsun. 


Karşına şöyle bir şeyler çıkıyor: 





Haydi bakalım en başta göstermiştim 
bu pratik bilgiyi. Hafızanı konuşturma 
zamanıdır. 


Mesela ilk sırada hemen diyor ki; (2/125-127) 

Bu ne demek? 

2. surenin 125 ve 127. ayetlerinde Kabe'den bahsediliyormuş. 
2. sureyi nasıl bulacağını 3. maddede anlatmıştık. 


Eğer tüm bunları bilgisayardan tek tuşla halletmek işime gelir diyenlerdensen, 
o halde şu siteyi ziyaret etmelisin: http://www.diyanet.gov.tr/kur'an 









> Kür'ame Kerim Arapca Metni does 


İZİ Okuyan barut KAYA (g9) varam alimi 


Sürelerin Kur'an-ı Kerim srasına göre izi in iyi şeklde kulanmak 
dizlişine ulaşmak istiyorsanız... ren Koruna lay lamak çk. 


> EDEN era gi Gelmiş Arma 

Sürelerin Hz. Muharmed (S.A.V) 'e vahy Korulara kolayca ulaşma Çin, 
şarasına göre diziişine ulaşmak süyorsanz... aradığınız kelmeyi yazmanız yeteri. 
a po 
Syn dn ye yi Sey pe yek erener aymail | 
Grlişme Yaşmak is! programlar. 


Çi konu Fist 
Kur'anı ceyiz de aa gre yine 7 
aşabieceğinz ist 
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Sağ tarafta istediğin konu başlığını yazıp Kur'an'daki ayetleri bulabilir, sure adından 
ve ayet numarasından ya da sayfa sayısından arama yapabilirsin. 


Ben daha ne yapayım. Her şeyi anlatmışım işte. Biliyorum bu yazar tüm bunlardan bahsetmedi. Ben olmasam ne yapar bilmiyorum. Bütün gün bilgisayar başında 
uyuklar herhalde. Ama sen bunları öğrendiğine göre artık Kur'an'ı alıp eline kitapta 
sözü edilen tüm sure ve ayetlere rahatlıkla bakabilirsin. 


İyi okumalar diliyorum. 
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